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Gavs-ı Sani 
Şeyh Seyyid 
Abdülbaki 
Elhüseyni (k.s.) 
Hazretlerinin 


Sadaka-i 
Cariyesidir 


TEVBE 


Tasavvuf yolunda ilk makam tevbe kabul edilmiştir. Mânevi terbiyenin başı tevbedir. 


ZİYARET 


Menzil bir ziyaret beldesidir. 
Bu beldenin merkezindeki her şey misafirler ve ziyaret için düzenlenmiştir. 


CAMİ 


Menzil'in mimarisine baktığımızda merkezde camiyi görürüz. Caminin bu merkezi konumu günlük hayatın işleyişi için de geçerlidir. Yemek, konaklama, alışveriş gibi gündelik ihtiyaçlar cami çevresinde giderilir. 
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ə A S 
MUKADDİME 


Menzil, sâdât-ı 07 
taşındığı 1971 yılından itibaren insanların irşad için geldiği ziyaret beldelerinden birisi olmuştur. 


NAKŞİBENDİ 
TARİKATİ 


Hafi zikir, kalp zikri gibi isimleri olan zikir usulünü tatbik eden 
Nakşibendi Tarikatı'nın esası 

sünnet-i seniyyeye tam bağlılık ve bid'atlerden sakınmaktır. 


MÜRŞİD-İ 
KAMIL 
Mürşid-i kâmillerin 


gayesi müridlerinin ahlakını güzelleştirmektir. 
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Kışlık Cami ve Yazlık Cami'nin Tasavvuf tarihinde önem- alt katlarında bulunan li bir yeri olan çorba misafirhanede konaklama, ikramı Nakşibendi sâdât-ı istirahat, emanet, şarj, abdest, kiráminin da çok üzerinde banyo vb. ihtiyaçlar karşılanır. durduğu bir husustur. 
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MERKAD BEDESTEN 


Gavs-ı Kasrevi Abdülhakim el-Hüseyni, Menzil bedesteninde, günlük Seydâ Muhammed Röşid el-Hüseyni, ihtiyaçlar karşılanabilir, alışveriş Gavs-ı Sani Abdülbâki el-Hüseyni hazret- yapılabilir, hediye — hatıra eşya leri ile bazı müridlerinin ve köylülerinin satın alınabilir, yemek yenebilir, 

kabirleri Menzil”deki merkaddadır. çay eşliğinde sohbet edilebilir. 


E HANIMLAR 
İLİM MEYDANI BÖLÜMÜ 


Menzil”de soru sormuk, ilim öğrenmek, kitap okumak için düzenlenmiş özel bölümlerde ehil hocalar düzenli olarak görev almaktadır. 


Menzil'in hanım ziyaretçileri, kendilerine ayrılan bölümde 
Menzil”deki bütün imkânlardan faydalanabilmektedir. 


TAKDİM 


slam alimleri ve Allah dostları, hak, hakikat ve hayır yolunda insanlara rehberlik едепег. Tarihimize baktığımızda, bu sebeple ilim 

ve irfan ehlinin bulunduğu yerlere insanların akın ettiğini görürüz. 
Öyle ki, bazı şehirlerimizin belli dönemleri orada ilim ve irşad hizmetleri gören salih zatlarla anılır. Basra'da Enes bin Mâlik (radıyallahu anh) devrini, Hasan-ı Basri (rahmetulahi aleyh] devri takip eder. Küfe'de Abdullah bin Mesud (radıyallahu anh) dönemi bitince Alkame bin Kays (rahmetullahi aleyh) dönemi başlar. Konya denince akla Mevlânâ Celâleddin Rümi (rahmetullahi aleyh), Buhara denince Şah-ı Nakşibend (kuddise sırruhü] gelir. 


Mescid-i Nebevi merkezli Medine-i Münevvere, asr-ı saadetten itibaren müminlerin şehir ve mimari yaklaşımında temel belirleyici saik olmuştur. 
Bizzat Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) ve ashâb-ı kirâm (radıyallahu anhüm) tarafından imar, inşa ve ihya edilen Medine-i Münevvere tarihimizin ve medeniyetimizin kurucu şehridir. 


Selef-i salihin efendilerimizin, yani İslâm'ın ilk asırlarında yaşayan mümin nesillerin her konuda önceliği İslam”dı. İmam бага! (rahmetullahi aleyh] hazretlerinin deyimiyle onlar âhiret insanıydı. Dünyalarını âhiretin hizmetine vermiş, böylece iki cihan saadetini elde etmişlerdi. Bir şehir kuruyorlarsa önce cami inşa ediyorlar, zamanın büyük âlimlerini bu camiye davet ediyorlardı. “Âlimin ölümü âlemin ölümü” olduğu gibi âlimin gelişi de âlemin dirilişi oluyordu. Belki ticaret maksatlı yolculuklardan daha fazla ziyaret maksatlı seyahatler yapılıyordu. Bazen bir tek hadis-i şerifi öğrenmek için binlerce kilometre mesafe kat ediliyordu. Tarihimizin altın sayfaları böyle yazıldı. Ecdadımızın devraldığı ve gelecek nesillere naklettiği en kıymetli miras ilim hazinesiydi. Bu hazineyi âlimler, talebeler, ilme uyanlar ve ilim ehlini sevenler taşıyordu. 


Bu çalışmada Menzil'in tevarüs ettiği ve yaşatmaya çalıştığı geleneği kısa ama bütünlüklü bir bakış açısıyla 

sunmaya da gayret ettik. Bu sebeple konu sıralaması bakımından tasavvuf ve Nakşibendi tarikatı hakkında bazı 

temel bilgilere öncelik tanımamız gerekiyordu. Çünkü Menzil'i her açıdan daha iyi anlamak için bu bilgilere ihtiyaç vardı. Böyle olunca okuyucularımız Menzil ve 
2019 - 2023 imar faaliyetleriyle ilgili bilgilere ancak 
kitabın ortalarına doğru erişebileceklerdi. “Mukaddime” bölümüyle daha başlarda çalışmamızın asıl muhtevasına özet olarak da olsa değinmiş olduk. Sonrasında tasavvuf ve Nakşibendi tarikatı hakkında özellikle bu çalışma içinlüzumlu gördüğümüz bilgileri birkaç bölüm halinde sunduk. Bu bölümlerden sonra kitabımızın sayfa adedi bakımından çoğunluğunu teşkil edecek biçimde, Menzil’in son imar faaliyetleri neticesindeki halini işledik. 
Her bir ana yapıyı bir bölümde ele aldık. 


Menzil köyünü imar - inşa ve ihyâ eden asıl mimarlar Gavs-ı Kasrevi Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni, Seydâ Muhammed Râşid el-Hüseyni ve Gavs-ı Sani Abdülbâki el-Hüseyni hazretleridir. 


Menzil'deki 2019—2023 imar faaliyetlerinin fikir sahibi ve icra heyeti reisi Gavs-ı Sâni Şeyh Seyyid Abdülbâki el-Hüseyni hazretleridir. Bu eserin takdimi vesilesiyle merhum büyüğümüz Gavsımız'a hayır dua ediyor, siz okuyucularımızdan da dualarınızı istirham ediyoruz. Ayrica bütün süreç boyunca özenle çalışan ve maddi-manevi katkıda bulunan herkese teşekkürlerimizi sunarız. 


“Bir mekanın şerefi omekanda bulunanların şerefindendir” anlamında Arapça güzel bir deyiş vardır. Bir beldede ne kadar salih zat bulunursa, ne kadar salih amel işlenirse o belde o kadar şereflenir. Bir köyü, bir mahalleyi mamur etmek istiyorsak binalardan evvel iman, ilim, amel ve ahlak temellerini yükseltmeliyiz. Bir yolun kenarına fidanlar dikiliyorsa, bir yoldaki taşlar dikenler kaldırılıyorsa, bir yoldan geçenler selamlaşıyor ve birbirlerine gülümsüyorlarsa o yol elbette güzel bir menzile varır. 


Nakşibendi büyükleri ilimle irfanın, dergâhla medresenin bir arada olmasına büyük önem vermiştir. Hatta sâdât-ıkirâm efendilerimiz söz konusu olduğunda ilmi irfandan ayırmak mümkün değildir. Bu târik-i âlide; cami, medrese, dergâh hep iç içe olmuş, aslında birleşmiştir. Özellikle cami ile dergâhı ayırt etmek çok zordur. Nitekim Gavs-ı Kasrevi Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni hazretlerinin 1970'li yılların başında bu köye taşınmasından günümüze kadar Menzil'in merkezinde cami vardır. Bu güzel köye ziyarete gelenlerin ilk uğradıkları, asıl ulaştıkları ve hatta konakladıkları mekân camidir. Tevbe, biat, sekiz şart, hatme-i hacegân, rabıta, vird gibi tasavvufi amellerin, yani bir manada dergâh faaliyetlerinin tamamı camide ifa edilir. 


Menzil köyü 1970'li yılların başından beri bir ziyaret beldesidir. Ziyaret beldesi olduğu ilk günden günümüze, burada her zaman cami merkezli bir hayat yaşanmıştır. 
Her ezan sesiyle camide buluşulmuş, bütün işler namaz vakitlerine göre ayarlanmıştır. Her zaman ilim talebeleri ehil hocalarından ders almışlardır. Her zaman misafirler ağırlanmış, ekmek ve çorba ikram edilmiştir. Ziyaretçi sayısı arttıkça ve imkânlar geliştikçe bu faaliyetlerin uygulanma şekilleri de zâhiren gelişmiş, fakat gayesi aynen muhafaza edilmiştir. Menzil Camii'nin ilk mütevazı hali de, bugün tam anlamıyla bir külliyeye dönüşmüş hali de aynı vazifeleri ifa etmiştir, etmektedir. 


Menzil, tabii olarak dönem dönem imar faaliyetleri görmüştür. En son 2019 - 2023 imar faaliyetleri ilebugünkü şeklini almıştır. Bu son imar faaliyeti vesilesiyle bu eseri meydana getirmeye niyet ettik. Menzil'in bugünkü halini gelecek için kayıt altına alalım istedik. Geçmişten günümüze mimari tarihçesini de özet olarak kitabımızın ilgili bölümüne ekledik. Böylece bundan sonra yapılacak imar faaliyetleriyle birlikte arşivlenebilecek bir belge oluşturmaya gayret ettik. Her seviyeden okuyucunun istifade edebilmesi için olabildiğince kısa ve sade anlatımla birlikte bolca fotoğraf kullandık. Allah Teâlâ izin verirse kitabımızın sonraki baskılarında yenilikler, değişiklikler olacaktır. Böylece her baskı kendi dönemini hassaten kayıt altına alabilecektir. 


Menzil, sâdât-ı kirâm'ın taşındığı 1 
yılından itibaren insanların irşad için geldiği ziyaret beldelerinden birisi olmuştur. 


Menzil Сат? пт ilk minaresi Seydü Muhammed Röşid hazretlerinin irşad döneminde, 1982 yılında tamamlanmıştır. * 


MENZİL 
KÖYÜ 


rapça kökenli menzil kelimesi sözlükte, “yolculuk sırasın- 

da belirli bir mesafe kat ettikten sonra durmak, dinlenmek 

için önceden belirlenmiş yer” anlamına gelir. Tasavvufta ise manevi makamların her bir seviyesini ifade etmek için kullanılır. Makam, dervişin ulaştığı ve koruyabildiği manevi aşamayı tarif eder. 


Menzil kelimesi dilimizde mesafe anlamında da, varılacak yer yani hedef anlamında da kullanılır. 


Menzil köyü, pek çok beldede irşadda bulunan Nakşibendi — Halidi mürşid-i kâmili Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni hazretlerinin son durağı olmuştur. Bu vesileyle de çok anlamlı bir isme sahiptir. Menzil köyü, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelip, tevbe ederek yeni bir manevi hayata başlamak isteyenlerin de menzili olmuştur. Bu da bu ismin ayrı bir hikmetidir. 


Menzil”i imar ve ihya eden Şeyh 
Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni 
[kuddise sırruhül. 


GAVS-I KASREVİ 


ABDÜLHAKİM 
EL- HÜSEYNİ 


KUDDİSE SIRRUHÜ 


VE MENZİL 


enzil’in cümle kapısının üzerinde “Sâdât-ı Kasrevi'nin 

dergâhıdır bu Menzil” yazmaktadır. Çünkü Menzil köyü, 

Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni'nin (kuddise sırruhü|1971 baharında buraya yerleşmesiyle bir ziyaret beldesi ve irşad merkezi haline gelmiştir. Şeyh Seyyid Abdülhakim hazretleri bu güzel köye yerleştikten yaklaşık bir yıl sonra âhirete irtihal etmiştir. Bu bir yıllık zamanda, Menzil köyünün hâlâ üzerinde yükseldigi zahir ve batın temelleri inşa etmiştir. 


Gavs-ı Kasrevi Abdülhakim el- Hüseyni hazretlerinin Menzil'de yaptığı ilk iş bir cami ve o günün şartlarında bir medrese inşa etmek ve su çıkarmak olmuştur. Menzil Camii, köyün eski ve küçük kerpiç camisinin yerine yapılmıştır. Hemen yanına da bir medrese inşa ettirmiştir. Sonrasında ise daha önce defalarca su aranmış ve bulunamamış bir yerde su aranmasını istemiştir. 
Çünkü köyün en önemli sorunu susuzluk ve kuraklıktır. Dervişlerin orada su bulunmadığını söylemeleri üzerine Şeyh Seyyid Abdülhakim hazretleri tekrar aramalarını söyleyince yeniden kazı yapılmış ve neticesinde su bulunmuştur. 


Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni (kuddise sırruhü) Menzil köyünde yapılan hizmetlere bizzat nezaret etmiştir. Daha sonra üzerine merkad inşa edilecek meşe ağacının gölgesinde dinlenmiş, “Bu ağacın gölgesini dünyalara değişmem.” buyurmuştur. 


Şeyh Seyyid Muhammed Каза el-Hüseyni (Seydâ) hazretleri, babası Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni hazretleriyle [kuddise sırruhümdi birlikte 1971 tarihinde yerleştikleri Menzil”ibirziyaret beldesi haline getirmiştir. 


SEYDA 


MUHAMMED ۵ 
EL-HÜSEYNİ 


KUDDİSE SIRRUHÜ 


VE MENZİL 


eydâ Muhammed Râşid el-Hüseyni hazretleri, Şeyh 

Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni hazretlerinin oğlu ve 

halifesidir. Babasıyla birlikte 1971 baharında Menzil köyüne yerleştikten sonra başlatılan inşa ve imar faaliyetlerinde ön safta yer almış, gayret ve fedakârlığı ile dikkat çekmiştir. 
Babası, Menzil köyünde yapılacak işlerde onun tercihlerine öncelik verilmesini istemiş, “Muhammed Râşid nasıl diyorsa öyle yapın.” buyurmuştu. Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni hazretlerinin bu sözünü, dönemin şahitlerinden pek çok kişi farklı farklı işler için nakletmiştir. Böylece Seydâ Muhammed Râşid hazretleri, 1972 — 1993 tarihleri arasında 21 yıl boyunca irşad vazifesi yapacağı Menzil köyünü bizzat imar etme imkânı bulmuştur. Hatta mimarların ve mühendislerin bazı projelerini, yine babasının müsaadesiyle ve takdiriyle değiştirmiştir. 
Bu değişikliklerin hikmeti de zamanla anlaşılmıştır. Menzil'e gelen ziyaretçilerin tahmin edilenden çok daha fazla olması gibi hususları Seydâ hazretleri mümin ferasetiyle öngörmüştür. 


GAVS-I SANI 


ABDÜLBAKİ, 
EL-HÜSEYNİ 


KUDDİSE SIRRUHÜ 


VE MENZİL 


avs-ıSâni Şeyh Seyyid Abdülbâki el- Hüseyni (kuddise sırruhü) 

hicri 1362 / miladi 1943 yılında Siirt ilinin Baykan ilçesine bağlı 

Taruni köyünde doğmuştur. Çocukluk - gençlik dönemleri ilim tahsiliyle ve hizmetle geçmiştir. Babasının 1972 senesinde âhirete irtihal etmesi üzerine ağabeyi Seydâ Muhammed Râşid el-Hüseyni hazretlerine intisap etmiştir. Ağabeyinin irşad döneminde seyrüsülükunu tamamlamış ve halifelik almıştır. Muhammed Raşid el-Hiiseyni hazretleri 1993 yılında vefat edince Menzil'de irşada başlamıştır. 


Gavs-ı Sâni hazretlerinin dünyanın dört bir yanından müridleri ve muhibleri vardı. Güzel ahlâkıyla rehberlik ettiği bu kimselerin bütün insanlığa faydalı olacak pek çok hayırlı işler yapmalarını sağladı. Nice eserin imar, inşa ve ihyasına riyaset etti. Bütün mazlumlara, muhtaçlara yardım edilmesine, ümmet şuuruna, Türkiye'nin birliğine ve beraberliğine büyük önem verdi. Nakşibendi tarikatının güzelliklerini bütün insanlığa yaşayarak ve yaşatarak gösterdi. Tasavvufun gayesinin İslâm'ın emir ve tavsiyelerini samimiyetle yerine getirmekten, sünnet-i seniyyeye harfiyen ittiba etmekten ibaret olduğunu herkese hatırlattı. 12 Temmuz 2023 
tarihinde âhirete irtihal etti. 


Menzil köyündeki 2019 — 2023 imar faaliyetlerinin fikir sahibi ve icra heyetireisi Gavs-ı Sani Şeyh Seyyid Abdülbâkiel-Hüseyni (kuddise sirruhü], yarım asrı aşkın bir süredir ziyaret beldesi olan Menzil köyünün bütün bu süreçteki imar - inşa ve ihyâ faaliyetlerinde yer almıştır. ) 


2019 2023 
İMAR FAALİYETİ 


enzil”de, 2019 yılında başlayan Kovid-19 salgınından 

dolayı ziyaretlerin azalmasından da istifade edilerek 

büyükbir imar faaliyeti hayata geçirilmiştir. Bu projeyle Menzil'in ziyaret alanı “külliye” geleneğimizin yaşayan bir temsilcisi haline gelmiştir. Cami, merkad, avlu, misafirhane ve çorbahane büyütülmüştür. Bedesten, ilim meydanı ve cümle kapısı inşa edilmiştir. Hanımlar bölümü yeni imkânlarla donatılmış ve gül yolu, merkad yolu, kütüphane gibi mimari yapılarla zenginleştirilmiştir. 


6 ŞUBAT 2023 
KAHRAMANMARAŞ 
DEPREMLERİ 


enzil köyü bir ziyaret beldesi olduğu için doğal afetlerde ihtiyaç 

sahiplerine hizmet verebilecek çeşitli imkânlara sahiptir. Kahramanmaraş depremlerinin ilk anından itibaren bütün bu imkânlarını afetzedeler için seferber etmiştir. Derhal yetkili resmi kurumlarla 
irtibata geçilmiştir. Köydeki değirmen, fırın, çorbahane, mutfak 7 gün 24 
saat aktif hale getirilmiştir. Buralarda pişen ekmekler, çorbalar, yiyecekler hem Menzil'de misafir edilen depremzedelere hem çevre beldelerdeki depremzedelere hem de afet bölgesinde arama — kurtarma, acil yardım, barınma, beslenme vb. hizmetlerde bulunan kişilere ikram edilmiştir. 
Köydeki iş makineleri ve ustalar, teknisyenler vb. hemen afet bölgesine sevk edilmiştir. Civar bölgelerdeki afetzedeler Buhara Evleri'nde tam kapasiteyle misafir edilmiştir. Ayrıca misafirhaneler depremzedelerin hizmetine sunulmuştur. 


Kahramanmaraş depremleri ve sonrasında meydana gelen depremlerde Menzil köyünde büyükbir hasar veya yıkım meydana gelmemiştir. Sadece Menzil Camii'nin üç minaresi yıkılmıştır. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmamıştır. Uzmanların ve yetkililerin depremlerden hemen sonra başlattıkları detaylı incelemeler neticesinde hasara ve tedbire yönelik analizler zamanla ortaya çıkacak ve gerekleri yerine getirilecektir. 


CAMİ 


1982 * 


MENZİL САМИ 
BÜYÜTÜLMÜŞ, 
KÜÇÜK MİNARE 
İNŞA EDİLMİŞTİR. 


MENZİL САМИ 
BÜYÜTÜLMÜŞTÜR. 
SOBA HERYERİ ۰ 
ISITMAYA YETMEDİĞİ 
İÇİN CAMİNİN 

İÇİNE CAM BÖLME 


, MERKAD 
BİNASI İNŞA 
EDİLMİŞTİR. 


YAPILMIŞTIR. BÖYLECE 
BÖYLECE SOBALI _ _ MENZILIN 
KISIM KIŞLIK CAMİ, İLK KUBBESİ 


SOBASIZ KISIM 
/AZLIK GAMI OLARAK 
ADLANDIRILMAYA 
BAŞLANMIŞTIR. 


YAPILMIŞTIR. 


1995 


SEYYİD 
ABDÜLHAKİM 
EL-HÜSEYNİ 
KÜLLİYESİ 


2015 


1975 


MERKAD 
TACI 


” 1974 


MERKAD TACI - 
İNŞA EDİLMİŞTİR. 


ŞEYH SEYYİD 
ABDÜLHAKİM 
EL-HÜSEYNİ 
HAZRETLERİ 
MENZİLE, 
YERLEŞMİŞTİR. 
KÖYÜN KERPİÇ 
CAMİSİ YENİDEN 
İNŞA EDİLMİŞTİR. 


CAMİ 


2013 


MENZİL ZİYARET 
ALANI TAM 

_ ANLAMIYLA 
BİR KÜLLİYEYE 
DÖNÜŞTÜRÜLEREK 
YENİLENMİŞTİR. 
KIŞLIK CAMİ 
AVLUSU, YAZLIK 
CAMİ, MERKAD 
BUYUTULMUS; 
İLİM MEYDANI, 
İLİM MECLİSİ, 
CÜMLE KAPISI VE 
BEDESTEN İNŞA 
EDİLMİŞTİR. 


CAMİ 


1997 


SEYYİD 
ABDÜLHAKİM 
EL-HÜSEYNİ 
KÜLLİYESİ: 
RAŞİDİYYE VE 
HÜSEYNİYYE 
BİNALARIYLA 
BİRLİKTE İNŞA 
EDİLMİŞTİR. 


MERKAD 
BINASI 


“1995 


2015 


MENZİL САМИ 
YENİDEN İNŞA 
EDİLMİŞTİR. ESKİ 
САМШЕМ KÜÇÜK 
MİNARE MUHAFAZA 
EDİLMİŞTİR. 
YENİ CAMİ BİR 
BÜYÜK, ÜÇ YARIM, 
BEŞ KÜÇÜK 
KUBBELİ OLARAK 
YAPILMIŞTIR. 


1997 


MENZİL САМИ 


KIBLE YÖNÜNDE 050 
BÜYÜTÜLMÜŞ, BİR ABDULHAKIM 
YARIM КОВВЕ VE EL-HÜSEYNİ 
S KÜ ۱ KÜLLİYESİ'NİN 


BEŞ KÜÇÜK KUBBE 
EKLENMİŞTİR. 
MERKAD 
BÜYÜTÜLMÜŞTÜR. 


, BAKİYYE 
BİNASI İNŞA 
EDİLMİŞTİR. 


2017 


SEYYİD 
ABDÜLHAKİM 
EL-HÜSEYNI 
KÜLLİYESİ, 
BAKİYYE BİNASI 


2017 


MENZİL 
ZİYARET ALANI 


2023 


Burada ziyaretçilerin sorularını cevaplamak için gündüz vakitlerinde düzenli olarak görev yapan iki Hanefi, bir Şafiî hoca bulunur. Ziyaretçilerin ilim meclisindeki dersleri, sohbetleri ve etkinlikleri takip edebilecekleri ekranlar bulunur, 
Kitap - kahve şeklindeki kütüphanede 


Caminin alt katlarında misafirhane, şadırvanlar, banyolar ve tuvaletler bulunur. 
Misafirhanede ziyaretçilerin bavulları için özel dolaplar vardır. Eşyaların muhafazası için şifreli kasalar hazırlanmış- 


tır. Teknolojik aletler burada şarj edile- $ е bilir. İstirahat etmek için battaniye ve 8 | içecek ve tatlı eşliğinde kitap okumak yastık görevliler tarafından temin edilir. 


Ziyaretçiler namaz aralarında misafirhaneyi istirahat için kullanabilir. Misafirler farklı vakitlerde geldikleri ve yol yorgunu oldukları için sadece gece 

, gündüz de misafirhanede uyumak 


mümkündür 


de iki öğün, sabah ve ikindi namazından sonra çorbahanede bulgur çorbası ve Menzil ekmeği ikram edilir. 


Merkadda, h Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni ve Seydâ Muhammed Râşid el-Hüseyni hazretlerinin [kaddesallahu esrarahuma) kabirleri ziyaret edilir, Kur'an-ı Kerim okunur, dua edilir 


MENZİL | MUKADDİME 


Ziyaretçiler Menzil Bedesteni'nde günlük ihtiyaçlarını karşılayabilir, alışveriş yapabilir, çaylarını içerken sohbet edebilir, sevdiklerine ve yakınlarına hediye, hatıra eşyalar alabilirler. 


3 ] 


ааг 


— m. 2 — 4 
и | аа. m 


24 


РД 


с2 е... MT rə, ӨВ es x налж ЇУСТТ id MR S 


5 s 4 


ی وو ا ا 


YARET ALANI 


Cümle kapısından girildiğinde ileride hanımlar bölümü sağda, dernek binası solda kalır. Dernek binasında Menzil köyünün idari - sosyal işlerini yürütmek için gerekli birimler yer alır. Yürümeye devam edilince solda ilim meydanı açılır. Üç tarafı çevrili ilim meydanının sağ cephesinde çorbahane vardır. Diğer cephelerinde ilim meclisi bulunur. İlim meclisinin tam karşısındaki pastane ile ilim meydanının arasından bedestene ulaşılır. İlim meydanından cami tarafına yönelince Kışlık Cami'nin taç kapısı görülür. Kışlık ve Yazlık Cami yan yanadır. Caminin alt katlarındaki misafirhanenin girişi camiden merkada doğru giderken sağda kalır. Devam edilince merkada varılır. Ziyaret alanı böylece sona erer. 
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Hafi zikir, kalp zikri gibi isimleri olan zikir 
usulünü tatbik eden Nakşibendi 1/0) 7 
esası sünnet-i seniyyeye tam bağlılık ve 
bid”atlerden 87 


Yüsuf Hemedáni hazretle= rinin Merv”deki túrbesinin minaresi. 


TASAVVUFUN 
ORTAYA ÇIKIŞI 
VE TARİHİ 


asavvufun kaynağı ve dayanağı Kur”an-ı Kerim ve 

sünnet-i seniyyedir. Kur”an-ı Kerim”de zikredilen 

murakabe, muhasebe, tevbe, inabe (Allah”a dönme), muhabbet, tevekkül, rıza, teslimiyet, zühd, sabır, isar (başkasını kendisine tercih etme), sıdk (doğruluk), mücahede, nefse ve hevaya muhalefet etmek ve diğer makam ve haller, tasavvufun konuları ve meseleleri arasındadır. 


Ayrıca tasavvuf, Hazreti Ömer'in (radıyallahu anh) rivayet ettiği Cibril hadisinde (aleyhisselam) zikredilen ve dinin üç esasından biri olan ihsan makamına erme yoludur. 


Hazreti Ömer (radıyallahu anh) anlatıyor: 


“Bir gün Hazreti Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellem) huzurundaydık. Birdenbire elbisesi bembeyaz, saçları simsiyah, üzerinde yolculuk eseri bulunmayan ama hiçbirimizin tanımadığı bir adam çıkageldi. Hazreti Peygamber'in [aleyhissalátü vesselam) huzuruna kadar gelip önüne oturdu. Dizlerini dizlerine dayadı, ellerini de dizlerinin üzerine koydu. Ardından; 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— Çocuğun annesine köle muamelesinde bulunması ve yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının bile bina yapmakta birbirleriyle yarış ettiklerini görmendir, Биyurdu. 


Daha sonra o zat gitti. Ben bir müddet bekledim. Агdından Allah Resülü (sallallahu aleyhi vesellem) bana; 


= Ey Ömer (radıyallahu anh], o soru soranın kim olduğunu biliyor musun, buyurdu. 


— Allah ve Resülü bilir, dedim. Bunun üzerine Resül-i Ekrem [sallallahu aleyhi vesellem]; 


= OCibril (aleyhisselam) idi. Size dininizi öğretmek için geldi, buyurdu.” (Buhâri, İman, 1) 


Sahâbe-i kirâm (radıyallahu anhüm], Cibril hadisinde [aleyhisselam] geçen ve İslâm'ın hem zâhirine hem bâtınına işaret eden hususları Resülullah”tan [sallallahu aleyhi vesellem) dinleyip kabul ettiler, onunla amel edip kendilerinden sonra gelenlere de öğrettiler. 


Tâbiinin (rahmetullahi aleyhim], yani bir sonraki neslin sahâbilerle (radıyallahu anhüm] olan hali, sahâbilerin Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem] ile olan hali gibiydi. Onlardan sonra gelen tebeu’t-tabiinin (rahmetullahi aleyhim) hali de böyle oldu. Günümüze kadar da böyle süregeldi. 


Hicri birinci asırda İslâm'ın bâtıni yani insanın kalp âlemi ile ilgili boyutunu konu alan tasavvuf ilminin tedvin edilmesine (kaleme alınmasına) ihtiyaç duyulmadı. Çünkü bu asrın Müslümanları, Allah Resülü (sallallahu aleyhi vesellem] ile irtibatları yakın oldugu için tabiatları gereği takva ve verâ ehli, mücâhe- de erbabı, ibadete muhabbetle yönelen kimselerdi. 
Onlar, Resül-i Ekrem'e (sallallahu aleyhi vesellem] tâbi olma hususunda birbirleriyle yarış ve rekabet içerisindeydi. Dolayısıyla onları tasavvufu başlı başına bir ilim olarak tedvin etmeye sevk edecek bir sebep yoktu. Çünkü bunu fiilen yapıyorlardı. 


Medine-i Münevvere’deki 
Mescid-i Nebevi”nin yeşil kubbesi, 


= Yâ Muhammed! Bana İslâm'dan haber verir misin, dedi. Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem); 


— İslâm, Allah'tan [celle celdluhül başka hiçbir ilâh olmadığına, Muhammed'in [aleyhissalátü vesselam) O'nun resülü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekât vermen, ramazan orucunu tutman ve güclin yetiyorsa Allah?ın evini ziyaret edip hac yapmandir, diye cevap verdi. Adam, 


— Doğru söyledin, dedi. 


Biz onun hem soru sorup hem cevabı onaylamasına şaşırdık. Ardından adam; 


— Bana imandan haber verir misin, dedi. Resülullah (sallallahu aleyhi veselleml, 


— İman; Allah'a (celle celdluhül, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine [aleyhimüsselam], âhiret gününe, hayır ve şerriyle kaderin Allah'tan [celle celâluhü) olduğuna iman etmendir, diye cevap verdi. Adam; 


— Doğru söyledin, dedi. Sonra; 


— Bana ihsandan haber verir misin, dedi. Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem); 


— İhsan, Allah’ı [celle celüluhül görüyor gibi O'na ibadet etmendir. Her ne kadar sen O'nu görmüyorsan da O seni görmektedir, buyurdu. Adam, 


— Bana kıyametin ne zaman kopacağını haber verir misin, dedi. Resülullah (sallallahu aleyhi veselleml, 


— Bu konuda kendisine sorulan, sorandan daha bilgili değildir, buyurdu. Adam, 


— O halde onun alâmetlerinden haber verir misin, dedi. 
Resülullah (sallallahu aleyhi veselleml, 


Onlar, Arap dilini büyüklerinden miras almış: Arapça kaideleri öğrenme ihtiyacı duymadan doğal bir kabiliyetle güzelşiirler yazabilen saf Araplar gibiydi. Böyle kimselerin Arapçanın gramerini ve belâgat ilmini öğrenmesi de gerekmezdi. Çünkü bunlar dil hatalarının ortaya çıktığı, anlatımın zayıfladığı zamanlarda gerekir. Yahut bu ilimler, Arap olmayıp Arapça'yı anlamak ve öğrenmek isteyenler için gerekli olur. 


Tıpkı bunun gibi Asr-ı Saadet'in üzerinden zaman geçip ihtilaflar çoğalınca, kalpler mânen zayıflayınca, faziletli davranışlar, sâlih ameller azalınca, bid'atlar zuhur edip din için endişe edilmeye başlanınca Allah Teâlâ, sahih itikadı ve anlayışı korumak için kullarından bir grubu istihdam etti. Onları Ehl-i Sünnet ve’]-Cemäat’in önderleri yaptı. Onlar, Ebü'l-Hasan el-Es‘ari ve Ebü Mansür el-Mâtüridi ile onlara tâbi olanlardır (rahmetullahi aleyhim). Yine Hak Teâlâ, İslam şeriatının hükümlerini muhafaza etmek için bir taife belirledi. Onlar da dört mezhep imamı ve onlara tabi olanlardır (rahmetullahi aleyhim). 


Üçüncü bir topluluk da müminlerin manevi terbiyelerini üstlendi. Nefislerin temizlenmesi, kalplerin saflaştırılması için gerekli usulleri belirledi. Bunlar da süfilerin imamlandır. Onların başında Şeyh Zünnün-i Mısrî ve İmam Cüneyd-i Bağdadi (kuddise sırruhümal gibi zatlar gelir. Bu imamların hepsi esas ve usullerini Kur'ân ve Sünnet’ ten almış, hiçbir halde ۲ ve Sünnet'in dışına çıkmamışlardır. Onlar Cenab-ı Allah'a güzel kulluğun, içinde ve dışında tam ve kâmil bir mümin olmanın yollarını bizzat göstermişlerdir. 
Allah Teâlâ onları bütün hayırlar ile mükâfatlandırsın. 


Şâh-ı Nakşibend hazretlerinin Buhara”daki külliyesinin taç kapısı. 


NAKŞİBENDİ 
TARİKATI 


akşibendi tarikatının esası, sünnet-i seniyyeye tam 

bir bağlılıkla zâhir ve bâtında kulluğun devamlılığıdır. Kulun devamlı Allah Teâlâ'nın huzurunda olduğu şuuruyla bütün hal ve hareketlerinde; ibadetlerinde, davranışlarında ve ilişkilerinde bid'atlardan hatta ruhsatlardan bile sakınmasıdır. Kulun namazdayken, Kur'ân-ı Kerim okurken, zikirle meşgul iken, yiyip içerken, mesleğini yaparken, yalnızken ve başkalarıyla berarberken, konuştuğunda ve sustuğunda, dinç ve durgun olduğunda, hüzünlü ve sevinçli olduğunda kısaca hiçbir anında Allah Teâlâ'dan gafil olmamasıdır. Böyle bir kul güç, kuvvet ve kudretin, söz ve fiillerin ancak Allah Teâlâ'nın yardımı ve yaratması ile olduğunu idrak eder, Vaktini hüsrana uğrayacağı şeylerle zayi etmez. Nitekim âlimlerimiz şöyle buyurmuştur: “Zâhirin rızkı 7 hareketiyle, bâtının rızkı ise kalplerin hareketiyle olur.” 


Nakşibendi tarikatının esasları iki ana başlıkta top” lanır. Kime bu iki esas verilmişse bütün hayırlar ve- 


rilmiş sayılır. 


Birinci esas: Bütün hal ve hareketlerde, ibadetlerde, 


davranış ve ilişkilerde Resülullah”a (sallallahu aleyhi vesellem] tam olarak ittiba etmektir. Bu, sahabe (radiyallahu anhüm) yolunun esasıdır. Çünkü onlar Peygamber Efendimiz”e (sallallahu aleyhi vesellem) her halinde tâbi olur ve izinden giderlerdi. Oturdugunda ощаг да oturur, ayakkabısını veya yüzüğünü çıkardığında onlarda çıkarırdı. O kadar ki Hazreti Ebü Bekir ve Hazreti Ömer (radıyallahu anhümâ] sadece Peygamber Efendimiz'e (sallallahu aleyhi vesellem) uymak için ayaklarını kuyuya sarkıtmıştır. 


Bir gün Hazreti Ömer (radıyallahu anhl Haceru’l-Esved’e gelip öptü ve ardından şöyle buyurdu: 


“Ben senin sadece bir taş olduğunu biliyorum. Fayda veya zarar veremezsin. Resülullah’ın (sallallahu aleyhi 


vesellem) seni öptüğünü görmeseydim seniöpmezdim. 2 


Таъйп neslinin büyüklerinden Nâfi (rahmetullahi 


aleyh) şöyle buyurmuştur: 


“İbn Ömer'in (radıyallahu anhümâ) Peygamber Efendimiz’e (sallallahu aleyhi vesellem] tâbi oluşunu gör- 


seydin onu deli zannederdin.” 


Yine tâbiin devrinin büyük âlimlerinden Mücâhid (rahmetullahi aleyh) şöyle buyurmuştur: 


“Bir yolculukta İbn Ömer'le (radıyallahu anhümâ) beraberdik. Bir yere uğradı ve oradan başka bir yere 
saptı. Neden böyle yaptığı sorulunca da, ۸717 
(sallallahu aleyhi vesellem] böyle yaptığını gördüm. 
Bundan dolayı böyle yaptım” dedi.” 


İkinci esas: Allah Teâlâ ile kulları arasında dini bilme ve anlama hususunda vasıta olan kâmil bir mürşidi sevmektir. Bu sevgi bütün kemâlâtın aslıdır. Çünkü Allah Teâlâ'ya hakiki itaat, ancak O'nun sevgisine götüren bir mürşidi sevmekle hâsıl olur. Rabbi'ni sevdiği zaman da ilâhi emir ve yasaklara itaat kolay ve tam olur. 
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5002062 


Mürşid-i kâmillerin gayesi müridlerinin ahlakını güzellestirmektir. 


995393233 


MÜRŞİD-İ KAMİL 
KİMDİR? 


ürşid, irşad eden yani kemalat ve olgunlaşma yolunda 

rehberlik eden kişi demektir. Kamil kelimesi ise olgun, 

tamamlanmış, eksiklerinden arınmış gibi manalara gelir. 
Tasavvufi bir terim olarak mürşid-i kamil, insanları irşad etmeye ehliyetli olan kişilere verilen bir unvandır. 


Mürşid-i kamil kavramı salih, уей, Allah dostu vb. kelimelerle yakın anlamlıdır; ancak aynı anlama gelmez. Sâlih, veli, Allah dostu gibi kelimeler faziletli müminleri tarif eder. Ne var ki velilerin tamamında diğer müminleri irşad etme ehliyeti yoktur. Yani bir Allah dostu, kendisisalih, kamil bir insan olsa bile başkalarını terbiye etmeye kabiliyetli veya yetkili olmayabilir. Hatta bazı sâlih zatlar, kendilerinin Allah [celle celäluhü] katında makbul bir kul olduğundan habersizdirler. Mürşid-i kâmiller ise sadece kendi ahlâklarını güzelleştirmekle kalmamış, başkalarının ahlâkını güzelleştirebilecek seviyeye ulaşmış kimselerdir. 
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İmam-ı Rabbani (kuddise sirruhü] bu konuda şöyle buyurur: 


“Peygamberlerden [aleyhimüsselam] bizlere iki türlü ilim gelmiştir. Bunlardan biri hükümlerle ilgili záhiri ilim, ikincisi de tasavvufla ilgili bâtıni ilimdir. Peygamberlerden [aleyhimüsselam] gelen ilmin gerçek varisleri, bunlardan sadece birinden nasibi olanlar değil, bu ilimlerin her iki türünden de nasibi olan kimselerdir. Sadece birinden pay sahibi olmak vâris olmaya ters düşer. Zira vâris demek, miras bırakan kimsenin her türlü mirasına vâris olan kimse demektir. Bir kısmına mirasçı, bir kısmına olmamak olmaz. 
Mirasın bir bölümünde pay sahibi olana mirasçı değil, alacaklı denilir. Ода miras üzerinde alacaklı olduğu kadar hak iddia eder.” 


İmam-ı Rabbâni hazretlerinin belirttiği üzere mürşid-i kâmillerin, ümmete rehberlik edecek peygamber vârisi âlimlerin; hem akaid, fıkıh, hadis, tefsir gibi zahiri ilimleri hem de bâtıni fıkıh da denilen tasavvuf ilmini bilmesi gerekir. Bunları bilmekle birlikte ilmiyle amel etmesi, amelinde ihlâslı olması da lazımdır. 


İşte böyle kimseler müminlere yol göstermekle mükelleftirler. Çünkü onlar kendilerini saklarsa müminler ehliyetsiz ve liyakatsiz rehberler edinir. Bu işin bir usule bağlanması amacıyla da icâzet kurumu tesis edilmiştir. 
Her mürşid-i kâmil, müridleri içerisinden irşad ehliyetine ulaşan kişilere halifelik icâzeti verir. Halife, ardından gelen demektir. Böylece icâzet alan mürid, mürşidinin halefi olur, o da insanları irşad etmeye başlar. Bu icâzet usulü tarikat pirlerine kadar ulaşır. Tarikat pirlerinin silsileleri vasıtasıyla da râşid halifelere ve Peygamber Efendimiz'e (sallallahu aleyhi vesellem] vasıl olur. 


Semerkand”daki Hoca Ahrâr 
Yazlık Сати. © 


Peki, mürşid-i kâmillere neden ihtiyaç duyulur? Bu kimseler de diger veliler, salihler gibi kendi başlarına 15121011 güzelce yaşasalar yetmez mi? Hatta insanlara rehberlik etmeye kalkmak yerine kendilerini kusurlu görmeleri, veli olmadıklarını düşünmeleri daha makbul değil midir? Bu soruya İslâm âlimleri ve tasavvuf büyükleri şöyle cevap vermektedir. 


Peygamber Efendimiz'den (sallallahu aleyhi vesellem] sonra peygamber gelmeyecektir. Resülullah’ın (sallallahu aleyhi vesellem) vârisleri ise âlimlerdir. 
Müminlere âlimler rehberlik edecektir. Nitekim İslâm yaşayarak ve yaşatarak nesilden nesle nakledilir. Saadet Asrı'ndan itibaren asıl yöntem budur. 
Tebeü”t-tabiin tâbiinden (rahmetullahi aleyhim), tâbiin sahabeden (radıyallahu anhüm), sahâbe Allah Resülü’nden (sallallahu aleyhi vesellem] islam’ıörnek alarak öğrenmiştir. Pekçok büyük sahâbi (radıyallahu anhüm], çok az hadis-i şerif naklettiği halde sünnet-i seniyyeyi harfiyen tatbik ederek tâbiini yetiştirmiştir. 


Bazı istisnalar dışında İslam”: kitaplardan öğrenerek kendi başına uygulamak pek mümkün sayılmaz. Bu güzel din, Asr-ı Saadet'ten günümüze kadar iman, ilim, amel ve ahlâk olarak bizzat tatbik edilerek nakledilmiştir. Bu tatbik başlangıçta fazileti ümmetçe sabit kimselerce yürütülmüştür. Zaman geçtikçe müminlere rehberlik edecek kişileri belirlemek, ayırt etmek için usuller, esaslar belirlemek şart olmuştur. Peki, peygamber vârisi olan, ümmete rehberlik edecek âlimler nasıl tespit edilmiştir? 


Özbekistan”ın Taşkent şehrindeki Ubeydullah 
Ahrâr Camil. 


Tarikatta halifelik icazeti son derece önemli bir esastır. Ancak bir müminin sadece icazete bakarak kendisine mürşid-ikamil tayin etmesi uygun olmaz. Tasavvuf büyüklerinin tavsiyesi şudur: Mürşid-i kâmillerde aranacak ilk özellik sünnet-i seniyyeye harfiyen uymaktır. 
Nitekim Minhâcü”s-Seni fi Adab-1 Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni isimli eserde; Nakşibendi tarikatının iki ana esası olarak sünnet-i seniyyeye harfiyen uymak ve mürşid-ikâmile tâbi olmak zikredilmiştir. 


insanlar velilerde keramet ararlar. Bu doğru değildir. Bir mürşid-i kâmilin keramet göstermesi şart değildir. Asıl kerameti insanların ahlâkını güzelleştirmesi, kalplerini uyandırmasıdır. Mürşid-i kâmil arayan kişi keramete değil istikamete itibar etmelidir. Rehberligini kabul edeceği zatın kendisini kötülüklerden uzaklaştırıp iyiliklere ulaştırmasına odaklanmalıdır. 
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Tasavvuf yolunda 7 
tevbe kabul edilmiştir. Mânevi terbiyenin başı tevbedir. 


Merkadın ahşap işçilikli, hüsn-i hatlarla tezyin edilmiş Ziyaretçi giriş kapısı, 


TEVBE 
NEDİR? 


mam Kuşeyri hazretleri (rahmetullahi aleyh), temel tasavvufi eserlerden biri kabul edilen Risâle (Kuşeyri Risâlesi) isimli eserinde 


tevbeyi şöyle tarif eder: 


“Tevbe, Arapça bir kelime olup mânası “dönmek? demektir. Buna göre tevbe, dinimizin kötü gördüğü işleri terk edip, güzel gördüğü işlere dönmektir. Hazreti Peygamber (sallallahu aleyhi veselleml, “Pişmanlık tevbedir.” buyurmuştur. 


Tevbe, Hak yolcularının ilk menzili ve Hak tâliplerinin birinci makamıdır. Allah 


Teâlâ şöyle buyurmuştur: 


“Ey müminler! Hep birlikte, topluca Allah'a [celle celdluhül tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz.” (Nur 31) 


Enes b. Mâlik (radıyallahu anh), Hazreti Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: 


“Günahından tevbe eden kimse, sanki hiç günah işlememiş gibidir. Allah bir kulu sevdiği zaman (onun kalbine koyacağı ilâhi aşk ve uyanıklık sayesinde) günah ona bir zarar vermez.” 


Sonra Allah Resülü (sallallahu aleyhi vesellem) şu dyeti okudu: 


“Şüphesiz Allah [celle celdluhü), samimi tevbe edenleri ve güzelce temizlenenleri sever.”” (Bakara 222) 


Ehl-i sünnet akaid âlimleri şöyle demişlerdir: 


“Tevbenin sahih ve geçerli olmasının üç şartı vardır: İşlediği günaha pişman olmak, kusur ve günahı terk etmek ve yapmış olduğu günaha ve benzerine dönmemeye kesin karar vermek.” 
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ALLAN 
TEALA’NIN 
TEVBEYE RIZASI 
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BD esülullah’ın [sallallahu aleyhi vesellem) hizmet- 
* Ў © karı olan Enes bin Malik el-Ensäri’den [radiyal- 

3 "ا‎ lahuanh)rivayet edildiğine göre Resülullah fsallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: 


ur 


“Kulunun tevbe etmesinden 7 Teâlâ'nın duyduğu memnuniyet, sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden çok daha fazladır. ? (Buhâri, Da”avdt, 4) 


Ürdün'e ber 
Ürdün'de bulunan ve Peygamber 
Efendimiz'in (sallallahu aleyhi vesellem) altında gölgelendiği rivayet edilen agas. * 


İNSAN 
HATA EDER 


- üce Rabbimiz bizim kusurlu olduğumuzu bilmektedir. 

Bizi böyle yaratmasında pek çok hikmetler vardır. İnsanlar melekler gibi değildir. İsyan ederler, taşkınlık 

yaparlar ama tevbe de ederler. Bu da ilâhi rahmetin tecellilerine 

yol açar. Peygamberimiz (sallallahu aleyhi vesellem) bu konuda şöyle buyurmuştur: 


“Eğer siz günah işlemeseydiniz, Allah [celle celâluhü) sizi helâk eder ve yerinize, günah işleyip sonra da tevbe edecek bir kavim yaratırdı.” 
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Merkad yolunun duvarlarını süsleyen sıralı çini işlemelerinden biri. 


„ MÜMİN 
UMITSIZLIGE 
DÜŞMEZ ' 
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şlediğimiz günahların çokluğu bizi ümitsizliğe düşürmemelidir. Ne kadar günah işlersek işleyelim, Allah'ın 

(celle celâluhü) rahmeti bizim günahlarımızdan daha büyüktür. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem), günahından tevbe edenin hiç günah işlememiş gibi olacağını müjdelemiştir. 


Mümin asla ümitsizliğe düşmez. Ne kadar günahkâr olursa olsun, kaç kere tevbesini bozmuş olursa olsun, yine Yüce Rabbine sığınır. Nitekim Yüsuf Süresi'nin 87. âyet-i kerimesinde Hazreti Yakub”un (aleyhisselam) evlatlarını şöyle uyardığı beyan edilmektedir: 


“Ey oğullarım! Gidin Yüsuf?u ve kardeşini arayın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Muhakkak ki käfirlerden başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez.” 


Kışlık Cami kubbe süslemesinden Mescid-i Ne- 
Бем nakışı. 


Kışlık Cami kubbe süslemesinden Kâbe-i Muazzama nakışı. ' 


TEVBE 
ERTELENMEZ 


üçük bile olsa her günahtan sonra hemen tevbe edilmesi farzdır. Kişi, tevbeyi geciktirirse günahkar olur. 

Şeyh İzzeddin b. Abdüsselâm (rahmetullahi aleyh) şöyle buyurmuştur; 


“Kişinin tevbeyi geciktirerek tevbe edebileceği vakitler çoğaldıkça günahı da çoğalır. Dolayısıyla önceden yaptığı günah için tevbeye ihtiyaç duyduğu gibi, bu gecikme için de bir tevbeye ihtiyaç duyar.” 


Kul herdaim tevbe etmeli ve günahta ısrarcı olmamalıdır. Tekrar günaha düşme korkusuyla tevbeyi terk etmek de kula yakışmaz. 
Çünkü bu düşünce, tevbeyi geciktirmesi için kalbine soktuğu bir zandır. Ölüm ise gizlidir. Vakti, saati bilinmez. 
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Kışlık Cami mihrabının iki yanındaki ahşap işçilikli saatlerden biri. - 


o TEVBEVE 
İSTİĞFARIN FARKI 


evbe günaha pişman olmaktır. İstiğfar ise Allah Teâlâ'dan 

bağışlanma dilemektir. Aslında bu iki kavramın birbirlerinin yerine kullanılması doğaldır. Çünkü pişmanlık bagışlanma dilemeyi, bağışlanma dilemek de pişmanlığı beraberinde getirir. Ancak tevbeyle istiğfarın bire bir aynı manaya gelmediğini bilmek önemlidir. Çünkü ikisi üzerimize ayrı ayrı farzdır. İnsan olarak günah işlememiz kaçınılmazdır; sadece peygamberler [aleyhimiisselam] günah işlemez. Günah işleyen bir müminin tevbe ve ayrıca istiğfar etmesi ise Şarttır. Tevbe günaha pişman olarak ve onu terkederek yerine getirilir. İstiğfar ise samimi bir şekilde Allah Teâlâ'dan bağışlanma dilemektir. Bu da içinden gelerek ve bilinçli olarak “estağfirullah” diyerek yapılır. 


Gavs-ı Sâni Abdülbâki el-Hüseyni hazretleri, Şah-ı Nakşibend hazretlerinin [kuddise sirruhümá] merkad-ı şerifinin yakınlarındaki bir адаа ziyaret ediyor. Bu ağacın Şah-ı 
Nakşibend hazretlerinin asasından filizlendiği rivayet edilmektedir. 


TASAVVUF 
VETEVBE 


asavvuf, en genel tarifiyle İslam”ın emirlerinive tavsiyelerini ihlaslı bir şekilde yerine getirmektir. Tasavvuf 

büyükleri bu yolculuğun başlangıcının tevbe olduğunu beyan etmişlerdir. Kâfirlerin tevbesi kelime-i şehadet getirmektir. Müminlerin tevbesi ise hiçbir günahı ayırt etmeden bütün günahlara pişman olmak ve bunları terk etmeye karar vermektir. Çünkü İslâm'ı güzelce yaşamaya ancak böyle başlanır. Bir kulun, bazı günahlara ısrarla devam ettiği halde hak yola yöneldiğini, ihlâsı elde etmeye tâlip olduğunu söylemesi pekanlamlı olmaz. Samimiyetle Allah Teâlâ'ya yönelen birinin evvela Allah Teâlâ'nın yasaklarına uymaya azmetmesi gerekir. 
Bu vesileyle tasavvufi eserlerde sabır, şükür, kanaat gibi güzel haller tevbeden sonra zikredilmiştir. Mürşid-i kâmiller ken- 


dilerine mürid olmak isteyenlerden evvelâ tevbe etmelerini talep etmiştir. 
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Menzil bir ziyaret beldesidir. Bu beldenin merkezindeki her şey misafirler ve ziyaret kolaylığı için düzenlenmiştir. 


Menzilin merkezindeki her şey misafirler düşünülerek ziyaret kolaylığı için tasarlanmıştır. 


ZİYARET BELDESİ 
MENZİL 


enzil bir ziyaret beldesidir. Bu köye yarım asırdır Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından misafirler gelmektedir. Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni hazretlerinin buraya yerleşmesinden itibaren Menzil, ziyaretçiler ve ziyaret için düzenlenmiştir. Menzil”e girer girmez bunu hissedersiniz. 
Kurulduğu ilk yıllarda da, modem zamanlarda da durum böyledir. Köyün ziyaret alanına girer girmez her şeyin sizin gelişiniz için ayarlandığını anlarsınız. 


Köyün merkezi ziyaret alanından oluşur. Sadece merkezi degil, köyün neredeyse tamamı ziyaret için gerekli yapılardan ibarettir. Peki, ziyaret alanı dediğimiz bölümde neler vardır? 
Merkad, Menzil Cami, misafirhane, abdesthaneler (şadırvanlar, banyolar, tuvaletler), ilim meydanı, çorbahane, bedesten, avlu, dernek binası, cümle kapısı. Bunların tamamını içine alan bölüme ziyaret alanı denir. Menzil”deki ziyaretiniz bu alanda gerçekleşir. 
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Menzil köyünün ziyaret alanı cümle kapısı ile başlar. Hanımlar bölümü, cami, misafirhane merkad, avlular, çorbahane, ilim meydanıve ilim meclisi, bedesten bölümlerinden oluşur. 


Cümle kapısından girerek ilerlediğinizde hanımlar bölümü sağınızda, dernek binası solunuzda kalır. Dernek binasında Menzil köyünün idari — sosyal işlerini yürütmek için gerekli birimler yer alır. Çevre ve iç mekanların temizliği, misafir karşılama, günlük hizmetler vb. vazifeleri dernek görevlileri ve gönüllüler ifa eder. Yürümeye devam ettiğinizde solunuzda ilim meydanı açılır. Üç tarafı çevrili ilim meydanının sağ cephesinde çorbahane vardır. Diğer cephelerinde ilim meclisi bulunur. İlim meclisinin tam karşısındaki pastane ile ilim meydanının arasından bedestene ulaşılır. İlim meydanından cami tarafına yöneldiğinizde Kışlık Cami'nin taç kapısıyla karşılaşır, buradan cami avlusuna girersiniz. Kışlık Cami ve Yazlık Cami yan yanadır. Caminin alt katlarındaki misafirhanenin girişi camiden merkada doğru giderken sağınızda kalır. Devam ederseniz merkada varırsınız. Ziyaret alanı böylece sona егег. 


Görüleceği üzere ziyaret alanındaki her şey misafirlerle ve ziyaretle ilgilidir. Dolayısıyla Menzil tam anlamıyla bir ziyaret beldesidir. Bu köyün sakinleri gelenlerin hizmetindedir. Herkes davetli olduğu için de bütün insanlığın hizmetinde oldukları söylenebilir. Nitekim Menzil'i ziyaret edenler arasında tevbe edenler olduğu gibi hidayete erenler de vardır. 
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Menzil Yazlık Cami'nin çini süslemeli nişlerinden biri. - 


NAMAZ 
MERKEZLİ HAYAT 


enzil’i ziyaret edenlerin en sık kurduğu cümlelerden 

biri şudur: “Sanki orada dünyalık meşgalelerimizi unutuyoruz.” Gerçekte dünyayı veya işlerini unuttukları tam doğru değildir. Aksine, Menzil'de bulunmak insana dünyevi — uhrevi sorumluluklarını hatırlatır. Herhalde söylemek istedikleri şudur. “Hayatın koşturmacasından, telaşından, kaygısından kurtulma imkânı buluyoruz. Nefes alacak, tefekkür edecek, muhasebe yapacak fırsatımız oluyor. Böylece çok önemsediğimiz bazı şeylerin o kadar önemli olmadığını fark ediyoruz. Önemsemediğimiz bazı şeylerin ise önemini idrak ediyoruz.” 


İşte bu idraki sağlayan ana etkenlerden biri namaz merkezli hayattır. Nerede olursak olalım, namazlarımızı huşü ile kılsak bu farkındalığa ulaşırız. Ancak bunu yapmak pek kolay olmuyor. Menzil'de ise namaz merkezli hayatla kaçınılmaz olarak bulusuyoruz. Çünkü burada ezan okununca adeta zaman duruyor. Bütün namazlar tam vaktinde kılınıyor. 
Hiçbir is namazdan öncelikli hale gelemiyor. Herkes her şeyi namaz vakitlerine göre ayarlıyor. 


Anlaşılacağı üzere Menzil'de yapacağınız en önemli işnamaz kılmaktır. Zaten müminin her zaman her yerde yapacağı en önemli iş namaz kılmaktır. 71- yaretinizin baş tacı da yine namaz olacaktır. Tevbe, mürşid ziyareti gibi hususlar namazlara göre düzenlenir. Tevbe bir namazdan sonra verilir, mürşid namazda görülür. 


ТЕУВЕ 


itabımızın ilkbölümlerinde tevbe konusunu işlemiştik. Fakatburada, ziyaret bahsinin en önemli hususlarından biri olan tevbeyle alakalı bazı hatırlatmalar yapmakta fayda görüyoruz. 


Tevbe, Menzil ziyaretlerinin ana vesilesidir. Mümin kendi başına da tevbe edebilir, zaten etmelidir. Tevbe ve istiğfar bir defalık ameller değildir. 
Kulun daima işlediği günahlara pişman olması ve Allah Teâlâ'dan af dilemesi gereklidir. Bununla birlikte müminlere topluca tevbe de âyet-i kerimede emredilmiştir: “Ey müminler! Hep birlikte tevbe edin ki kurtuluşa 


eresiniz.” (Nür Süresi, 31) 


Bu âyet-i kerime cemaat halinde, birlikte tevbe edilebileceğinin hatta edilmesi gerektiğinin delilidir. Nitekim camilerimizde, özellikle kandil gecelerinde ve teravih namazlarında bu şekilde tevbe edilir, Tevbe için sâlih zatların beldesine gitmenin ve onlarla birlikte tevbe etmenin fazileti ise hem Sahih-i Buhâri'de hem Sahih-i Müslim'de geçen bir hadis-i 


şerifte beyan edilmiştir. 


Menzil'de sâlih bir zatla, bir mürşid-ikamille birlikte tevbe etme imkânı vardır. İnsanlar bu imkândan istifade etmek için buraya gelir. Geldiklerinde, dönünceye kadar ihtiyaç duyacakları hemen her şeyin hizmetlerine sunulduğunu görür. Çünkü bu köyün sakinleri onları beklemekte, tevbe etmelerini canı gönülden istemektedir. Bunun için de her şey gelen mi- 


safirlere göre düzenlenmiştir. 
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mek, istihare namazı kılmak, nasuh tevbesi sözlerini üç defa tekrar etmek, istiğfar etmek, sekiz adet Fâtiha okuyup hediye etmek, ölüm râbıtası ve mürşid rabıtası yapmaktır. Ziyaretçilere Sekiz Sart Adabı”nı mümkünse ilk gece yapmaları tavsiye edilir. Bu vesileyle адар çoğunlukla Menzil'de yapılır. Tevbe eden misafirler, tevbeden hemen sonra Sekiz Sart Adabı”nı dinlerler. Yatsı namazını kıldıktan sonra, uyumak istedikleri vakit Sekiz Şart Adabı”nı yaparlar. Abdest ve gusül almak için banyoları kullanırlar. Misafirhanede istirahat edecekleri yerde Sekiz Şart Adabı”nı tamamlarlar. Sonra yüzleri kıbleye gelecek şekilde, sağ yanları üzerine yatarlar. Teheccüd vakti kalkar, teheccüd ve sabah namazlarını kılarlar. Güneşin доguşuyla birlikte Sekiz Şart Âdâbı sona erer. Böylece tarikat amellerini gerekli usullere uyarak yapmaya başlayabilirler. Özellikle ikindi namazından sonra yapılacak hatme -i hâcegâna katılmak için hatmenin nasıl yapıldığını ehil birinden dinlemeleri yeterli olur. Aynı şekilde akşam namazından sonra râbıta yapabilmeleri için mürşid râbıtasının nasıl yapıldığını ehlinden dinlemeleri yeterlidir. 


Menzil Yazlık Cami çini 
süslemelerinden biri. 4 


Menzil'de mürşid-i kamille birlikte tevbe ederken şu cümleler tekrar edilir: 


“Yâ Rabbi! Bütün yapmış olduğum günahlardan ben pişmanım. Keşke yapmasaydım. İnşallah bir daha ben yapmayacağım. Ben kabul ettim, Gavs hazretlerini Кепdime şeyh kabul ettim.” 


“Ben kabul ettim” diye başlayan cümleye kadar olan kısım, nasuh tevbesinin tasavvuf kitaplarında açıklanan şartlarını ifade etmektedir. Tevbenin esası günaha pişman olmaktır. Bu pişmanlık günahı terk etmeyi gerektirir. Günahlar arasında ayrım yapmadan hepsine birden pişman olunmalı ve tamamı terk edilmelidir. Günahlara duyulan pişmanlığın arz edileceği merci ise şüphesiz Allah Teâlâ'dır. 


“Ben kabulettim” diye başlayan cümle tarikata intisap için kurulur. Bu cümle ile kişi, birlikte tevbe ettiği mürşide mürid olmayı kabul ettiğini beyan eder. Mürşidin isminin yerine Gavs-ı Sâni hazretlerinin isminin zikredilmesi tarikat adabından ve tevazu ahlakından kaynaklanmaktadır. Bu beyandan sonra, bir defaya mahsus olarak yapması gereken “Sekiz Şart Âdâbı” vardır. Bu şartlar özet olarak; abdest almak, guslet- 


ALT 7! )- 
Gavs-1 Sûnî Abdülbâki . 
ni hazretlerinin, Şah-ı сэн hazretlerinin Buhara da Ч hını ziyaretinden bir kare. 


MÜRŞİD 
ZİYARETİ 


ürşid ziyareti tarikat adabında çokönemli bir ameldir. 
Müridin mürşidini fırsat buldukça ziyaret etmesi gerekir. Menzil'e gelen dervişler bu vazifelerini de yerine getirmektedir. Tarikat âdâbına göre mürşid ziyareti mürşidin 


ve müridin birbirlerini görmesiyle gerçekleşir. Ayrıca konuşmaları şart değildir. 
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MERKAD 
ZİYARETİ 


avs-ı Kasrevi Abdülhakim el-Hüseyni, Şeyh Seyda 

Muhammed Rəşid el-Hüseyni, Gavs-ı Sani Abdülbâki 

el-Hüseyni hazretlerinin (kaddesallahu esrärahüm] Menzil”deki merkadda medfundur. 


Menzil”i kuran, imar ve ihya eden bu zatların sevenleri çoktur. Dolayısıyla kabirleri ziyaretgahtır. Menzil”e gelenler onların merkadlarını ziyaret ederler, Kur'ân-ı Kerim okurlar, 


dua ederler. 


Menzil’in mimarisine baktığımızda merkezde camiyi görürüz. Caminin bu merkezi konumu günlük hayatın işleyişi içinde geçerlidir. Yemek, konaklama, alışveriş gibi gündelik ihtiyaçlar cami çevresinde giderilir 


CAMİ _ 
MERKEZLİ BIR | 
ZİYARET BELDESİ 


aç kapıdan Menzil'e giriş yapan ziyaretçiler camiy - le karşılaşır. Bu sadece bir karşılaşma değildir. Aynı zamanda bir karşılamadır. Cami ziyaretçileri karşılar. 
Çünkü ziyaretçilerin yürüdüğü avlu camiye aittir. Yürürken çevrede görülen yapılar camiyle irtibatlıdır ve hepsi birden ziyaretçilerin daha rahat bir ziyaret tapması için tasarlanmıştır. 


Bir karşılama, ziyaretçinin daha ilk andan itibaren kendisiyle ilgilenildiğini fark etmesini sağlar. Bunu her zaman birinin, bir görevlinin yapması gerekmez; incelikli tasarlanmış mekânlarda karşılar. Medeniyetimizde külliyelerde bu karşılama doğal olarak gerçekleşir. Çünkü merkezde cami olmak üzere her yönüyle günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz yapılar içerirler. Acıkanlar külliyenin aşhanesine uğrar. Alışveriş yapmakisteyenler bedestene girer. İlim öğrenmek, dini mesele sormak için ilim meclislerini ziyaret ederler. Gece konaklamak icin otel aranmaz, misafirhanede isteyen dilediği zaman istirahat edebilir. 


Ülkemizin dört bir yanı adında “külliye” ibaresi geçen tarihi yapılarla doludur. Selâtin camiler ve ulu camiler bunların en meşhurlarıdır. Ecdadımız bu yapıları inşa ederken sadece bir ibadethane yapmayı hedeflememis; adeta zamanın namaz vakitlerine göre ayarlandığı, mekânın caminin etrafında зекШепdiği, hayatın ibadetle iç içe aktığı şehirler inşa etmiş. 


ший. өл а kd) diği 61777811 

[ ! 

I Ч T 


Yazlık Cami’nin bir büyük dört küçük kubbesi açılıp kapanabilir şekilde tasarlanmıştır. Bu kubbelerin kapandıklarında üzerine geldikleri tavan bölümleri, kubbe görünümlü tezyinatla süslenmiştir. 


Bünyesindeki pek çok yapı günümüzde farklı amaçlarla kullanılıyor olsa da, bugün bile bir külliyeye girdiğinizde karşılandığınızı hissedersiniz. Mesela Fatih Camii avlusuna adım attığınızda İstanbul'un karmaşasından kurtulduğunuzu anlarsınız. 
Heybetli cami bütün ferahlığıyla sizi buyur eder. İbadetinizi huşü ile yapabilmeniz, günlük ihtiyaglarınızı huzurla karşılayabilmeniz, gönlünüzce sohbet edip dinlenmeniz için imkânlar sunar. 


Acaba külliyelerin kimliklerini tam manasıyla korudukları zamanlarda bunlardan birini ziyaret etseydik hangi hisleri yaşardık? Tarihte hayatın bu yapıların içinde aktığını kaynaklarımızdan açık bir şekilde öğreniyoruz. Şimdi bu durum “cami merkezli şehir planlaması” ifadesiyle tarif ediliyor. Doğrudur. Çünkü yakın zamanlara kadar Müslüman toplumlar günümüzdeki ekonomi toplumu değil, ibadet toplumu idi. Müslüman evi de temelde ibadet evi idi. 


Cami merkezli şehir planlamasını Asr-ı Saadetten günümüze kadar bütün dönemlerde görebiliyoruz. Anadolu Beylikleri ve Anadolu Selçuklu devrinde ilk örnekleri ortaya çıkıp Osmanlı devrinde yaygınlaşan külliyeler ise cami merkezli şehir planlamasının mimari açıdan zirvesi kabul ediliyor. 


Menzil, Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni”nin (kuddise sirruhü] gelip yerleştiği 1971'den günümüze kadar cami merkezlidir. Özellikle külliye tasarımına göre yapılan son mimari düzenlemeler bu özelliği derinleştirmiş ve zenginleştirmiştir. 
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1996 уш civarında, Kışlık Саmi'nin iki büyük minaresi 100 
edilirken çekilmiş bir gene 
Menzil manzarası fotoğrafı. 


KIŞLIK 
CAMİ 


enzil'de Kışlık Cami ve Yazlık Cami diye iki ayrı ana 

camibölümünün bulunması Şeyh Seyyid Muhammed 

Raşid el -Hüseyni (kuddise sırruhü [ zamanındaki bir bölümlemeden kaynaklanır. 1970'li yıllarda kışın camiyi ısıtmak zor oluyordu. İmkânlar kısıtlı olduğundan cami ikiye bölündü. 
Kapalı kalan kısımda kışın soba yakılıyor, açıkta kalan kısım yazın kullanılıyordu. Böylece “Kışlık Cami” ve “Yazlık Cami” adlandırması ortaya çıkmış oldu. Sonradan yapılan inşaat ve geliştirmelerde imkânların artmasına rağmen, hürmeten Kışlık Cami — Yazlık Cami tasnifi muhafaza edildi. 


Kışlık Cami, Yazlık Cami'ye bitişik nizamdadır. İç avlusu revaklarla çevrilidir. Dış avlusu ilim meydanına, bedestene ve taç kapıya açılmaktadır. 


Pandantiflerle geçişi sağlanan büyük kubbesi dört yarım kubbe ile yanlara genişletilmiştir. Kıble istikametindeki ve tersi istikametteki yarım kubbelerin etrafı altışar küçük kubbe ile çevrelenmiştir. 
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Mihrap ve minber ahşap işçiliğinin güzel birer örnegidir. Mihrabın sağ ve sol tarafında iki ahşap saat yer alır. Bu saatlerin benzerleri, Seyda Muhammed Raşid el-Hüseyni hazretleri zamanındaki mihrapta da kullanılmıştır. Mihrap ve minberin ahşap işçiliği, Kastamonulu Oymacı Mustafa Efendi tarafından hicri 1420 
yılında tamamlanmıştır. 


Kışlık Cami'nin birbirinin aynısı diyebileceğimiz iki ana kapısı vardır. Bunlarda Yazlık Cami'nin mermer, Kışlık Cami'nin ahşap ağırlıklı işçiliği adeta bir araya gelir. 
Yine her iki bölümdeki hüsn-i hatların ve tezyinatın yansımalarına da rastlanır. Böylece Kışlık Cami ana kapıları adeta Menzil Camii'nin genel mimari 5051еmelerinin bir serencâmını oluşturur. 


Bu kapıların orta üst kısmında yer alan alında Lafza-i Celal ve Peygamber Efendimiz'in (sallallahu aleyhi vesellem) ism-i şerifiyle birlikte şu cümle yazılıdır: 


“Allah rızası için bu camide itikâfa niyetettim.” 


Şeyh Seyyid Muhammed Râşid el-Hüseyni hazretleri zamanından kalma bir küçük minaresi ile Şeyh Seyyid Abdülbâkiel-Hüseyni (kuddise sırruhümâ)zamanın- da inşa edilen iki büyük minaresi kuzey cephesinde bulunmaktadır. 


Ziyaretçiler Kışlık Cami'ye girdiğinde Sultan Ahmed Camii'nde olduğu gibi bir büyük kubbenin dört yarım kubbeyle yanlara doğru genişlemesini içeriden seyrederler. Pandantiflerle olağanüstü bir etkileyicilik kazanan bu görüntü geleneksel mimarimizin insanlığa bir hediyesidir. Büyük kubbedeki Ayetü”1-Kürsihüsn-i hattına yarım kubbelerdeki Nür Süresi 31, Hac Süresi 77, Saffât Süresi 79-81 ve 130-132. âyet-i kerimeleri eşlik eder. Camlarda Esmâ-i Hüsnâ yazılıdır. Levhalara da Lafza-i Celâl ile birlikte Peygamber Efendimiz'in (sallallahu aleyhi vesellem), Hulefa-yi Räsidin’in, Hazreti Hasan'ın, Hazreti Hüseyin'in [radıyallahuanhüm] 


isimleri işlenmiştir. 
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Menzil Yazlık Cami'nin açılıp kapanabilen büyük kubbesi, 


YAZLIK 
CAMİ 


ışlık Cami'ye bitişik nizamdadır ve onun avlusuna açılmaktadır. 


Kubbelerinin tamamı Kışlık. Cami kubbeleriyle ve Menzil köyündeki diğer çoğu kubbeyle uyumlu olarak titanyum çinko ile kaplıdır. Bir büyük, dört küçük ahşap kubbesi bulunur. 
Bu ahşap kubbeler kumandayla açılıp kapatılabilmektedir. 
Bu açma - kapama sistemi dünya camileri ve mescidleri içerisinde sadece Mescid-i Nebevi'de ve Menzil Yazlık Cami'nde bulunmaktadır. Safların kolonlarla bölünmemesi için kubbeleri taşıyan ana fil ayakları iptal edilip caminin çevre duvarlarında büyük kolonlar yapılmıştır. Bu kolonlar devasa kirişlerle birbirine bağlanıp caminin kubbeleri ve tavanı bu kirişler üzerine oturtulmuştur. Bütün bu işlemler, Şeyh Seyyid Abdülbâki el-Hüseyni’nin (kuddise sırruhü) mimarlardan safların bölünmemesini özel olarakrica etmesi üzerine gerçekleşmiştir. 


Kışlık Cami'nin mihrap ve minberindeki ahşap oymacılığı Yazlık Cami'de yerini mermer ustalığına bırakır. Camiyi çevreleyen kitaplıklar ve nişler, üç basamaklı mütevazı minber, sağ ve sol yanındaki oyma pencerelerle birlikte mihrap; mermer işçiliğinin güzel birer örneğidir. Yine de gözleriniz Kışlık Cami”deki ahşap yoğunluğunu ararsa yukarı bakmanız yeterlidir. Çünkü büyük ve küçük kubbelerinin ahşap işçiliği hakikaten seyre değerdir. 


Şeyh Seyyid Abdülb aki el-Huseyni [kuddise зитш на) Kı Ён 

ami nin 2010-2013 tarihle 
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“ALLAH, 
RIZASI İÇİN 
BU ÇAMİDE 
‚ İTİKAFA 

NİYET ETTİM” 


ışlık Cami'nin ana giriş kapılarının orta — üst kısmında yer alan alanda Lâfza-i Celâl ve Peygamber 

Efendimiz'in (sallallahu aleyhi vesellem) ism-i şerifiyle birlikte şu cümle yazılıdır: “Allah rızası için bu camide itikâfa niyet ettim.” 


İtikâf ibadeti ramazan-ı şerifle özdeşlemiş bir ibadettir. Çünkü ramazan-ı şerifin, kadir gecesini aradığımız son on gününde itikâfa girmek sünnet-i kifayedir. Aynı farz-ı kifâyede olduğu gibi, müminlerin tamamı bu sünneti yerine getiremeyebilir. 
Çünkü bütün insanların on gün itikâfa girmesi mümkün değildir. Ancak bir beldede bazı müminlerin itikâfa girmesi bu sünnetin topluca eda edilmesine vesile olur. 


Menzil Kışlık Cami minberi, ahşap oymacılığının güzel bir örneğidir. * 


Bir sevinçleri olduğunda şükretmek için de camiye koşarlar. İtikaf müminlerin bu güzel hallerini usulüyle taçlandıran biribadettir. Camilerin hayatımızdaki asli konumunu hatırlatıcı ve muhafaza edicidir. 


Menzil'deki hayatın genel akışına ibret nazarıyla bakmak; Menzil Camii'nin girişlerinde “Allah rızası için bu camide itikâfa niyet ettim.” yazmasının hikmetini kavramamıza yardımcı olur. Bu cümle sanki Menzil’in genel mimari tasarımının serlevhası gibidir. Bu ziyaret beldesi, her köşe bucağıyla bize namazın, caminin müminler için önemini hatırlatır. İtikâf ise zaten camide olduğunun şuurunda olmak ve buna uygun davranmaktır. Bu güzelliğin hepimizin murat ettiği seviyesi ise; nerede ne yapıyor olursak olalım, daima Allah Teâlâ'nın huzurunda olduğumuzu bilmektir. 


Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) on bir ayın sultanının son on gününü sürekli itikâfta geçirirdi. 
Vefat edeceği yıl son yirmi günü itikâfta geçirmişti. 
Bu kuvvetli sünnet vesilesiyle itikâf ibadeti ramazanla birlikte anılır oldu. Ancak itikâfın vacip ve müstehap olan çeşitleri de vardır. Adak adandığı için yapılan itikâf vaciptir ve şartları ağırdır. Müstehap olan itikâf ise sadece ramazan-ı şerifte değil herhangi bir zaman mescide girildiğinde yapılabilir. Mümin, camiye girerken itikâfa niyet eder, camide bulunduğu süre boyunca namaz kılmadığı zamanlarda bile itikâf şuuruyla hareket eder. Yani gaflete düşmemeye çalışır, dünya ile meşgul olmaz. Tefekkür, zikir, tesbihat, Kur'ân-ı Kerim tilâveti, ilim öğrenme gibi güzel amellerle meşgul olur. Böylece camide geçirdiği vaktin tamamında itikâf sevabına nail olur. 


Camiler müminlerin sığınağıdır. Şeytanın vesveselerinden, nefsin arzularından, dünyanın fitnelerinden camilere sığınırlar. Bir dertleri olduğunda dua etmek için caminin yolunu tutarlar. 
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Kışlık Cami ve Yazlık Cami'nin alt katlarında bulunan misafirhanede konaklama, istirahat, emanet, şarj, abdest, banyo vb. ihtiyaçlar karşılanır. 
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Menzil misafirhanesininsekizgenyıldız süslemeli ahşap kapısı. 


CAMİYE DAHİL 
MİSAFİRHANE 


enzil’e geldiğinizde taç kapıdan girdikten sonra herhangi 

bir adres sormanıza gerek kalmadan caminin avlusuna 

ulaşırsınız. Bu avlu sizi ihtiyacınız olan hemen her şeyle buluşturur. Öncelikle bir yere valizinizi koymak istemeniz gayet tabiidir. Bunun için Kışlık ve Yazlık Cami'nin bitişik nizam geleneksel tarzdaki mimarisini seyrederek misafirhane girişine varırsınız. Misafirhane girişi aynı zamanda abdesthane girişidir. Camiden merkada doğru giderken sağda kalır. Bu girişteki merdivenlerden inerek misafirhaneye eriştiğinizde, eşyalarınızı koyacağınız kilitli dolaplar, ayakkabılarınızı koyacağınız raflar, değerli eşyalarınızı yerleştirebileceğiniz şifreli kasalar hazırdır. 
Telefonunuzu şarj etmek isterseniz de özel bölmelerden ve prizlerden faydalanabilirsiniz. İstirahat etmek için battaniye ve yastık alabilirsiniz. Namaz aralarında misafirhanede istediğiniz kadar istirahat edebilirsiniz. Misafirler farklı vakitlerde geldikleri ve yol yorgunu oldukları için sadece gece değil gündüz de misafirhanede uyunabilmektedir. 
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Menzil'de “misafirhane” ismi verilen yapı birkaç kattan oluşur. Bu katlar aslında Yazlık Cami'nin ve Kışlık Cami'nin alt katlarıdır. Kışlık Cami; üç minaresi, bir büyük, dort yarım, on iki küçük kubbesi olan bölümdür. Bir büyük, iki küçük kubbesi olan Yazlık Cami ile bitişik nizamdadır. Kışlık ve Yazlık Cami'nin mihraplı ana katları ve bu katların altındaki misafirhanelerin tamamı kapalı alandır. Buraların tamamında gerektiğinde namaz kılınır, yine tamamında gerektiğinde misafir agirlanir. Dolayısıyla Kışlık ve Yazlık Cami'nin ihtiyaç halinde önce birbirleriyle, sonra misafirhane katlarıyla birleşmeye uygun bir yapısı vardır. Hatta cemaat çok olursa saflar avluya da yayılır. 


Kışlık Cami, Yazlık Cami ve misafirhane bölümlerinde serili halılar desen olarak birbirlerine uyumlu olmakla birlikte parçalıdır. Böylece bir halı kirlendiğinde müstakil olarak temizlenebilmektedir. Halısız kısımlar olarak koridorlar, merdivenler, şadırvanlar, tuvaletler ve banyolar da kapalı alan içindedir. 


۸)0 


bdesthane girişi camiden merkada doğru giderken hemensağda bulunur. Bu giriş aynı zamanda misafirhane girişidir. Buradaki merdivenlerden abdesthaneye inilir. Abdesthane ve misafirhane birbirine bağlıdır. 
Kat aralarından, koridorlardan karşılıklı geçişler yapılabilir. 


Kapalı alan içerisindeki iki alt katın ikisinde de şadırvanlar, banyolar ve tuvaletler yer alır. Ayrıca birer engelli tuvaleti, engelli banyosu ve şadırvanı da vardır. 


Tuvaletlerin muslukları taharet musluğu şeklindedir. Bir hortumla kullanılan bu musluklar fıkhi açıdan gönül ra- 


hatlığıyla kullanılabilir. 


Gavs-ı Kasrevi Abdülhakim el-Hüseyni, 
Seydâ Muhammed Räsid el-Hüseyni, Gavs-ı 
Sâni Abdülbâki el-Hüseyni hazretleri ile bazı müridlerinin ve köylülerinin kabirleri Menzil’deki merkaddadır. 


MEŞE AĞACININ 
GÖLGESİ 


eyyid Abdülhakim el-Hüseyni (kuddise sirruhü] 

Menzile 1971'de yerleşmiş, 1972'de vefat etmiştir. 

Bu büyük zatın âhirete irtihâli üzerine, tabii olarak nereye defnedileceği konusu gündeme gelmiştir. Çünkü Menzil'in pek çok yerine defnedilmesi mümkündür. Bunun üzerine Seyda Muhammed Rəşid el-Hüseyni hazretleri istişare amacıyla şöyle bir soru sorar: “Merkadın nereye yapılacağı konusunda bir işaret bilen var mı?” 


Yani babasının nereye defnedilmek istediğine dair bilgisi olan olup olmadığını sormaktadır. Aslında bu sorunun kendisinde bile büyük bir incelik vardır. Çünkü hem halifesi hem de oğlu olarak bu hususta söz hakkı kendisindedir. Buna rağmen kabir yerini doğrudan tayin etmek yerine babasının müridleriyle istişare etmeyi tercih etmiştir. 


Seyda Muhammed Raşid el -Hüseyni hazretlerinin sorusuna Molla Üzeyir şu açıklamayı yapar: 


“Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni (kuddise sırruhü) köyde pekmez yapanları meşe ağacının gölgesinden izler, “Bu ağacın gölgesini dünyalara değişmem? derdi.” 


Bu açıklama üzerine merkadın meşe ağacının yanında olmasına karar verilir. Bu meşe ağacı eski fotoğraflarda görülmektedir. Ancakzamanla kurumuştur. Günümüzde merkadın en iç kısmında, merkad tacının yanında bu ağacın tohumlarından büyüyen yeni meşe ağaçları bulunmaktadır. 
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МЕВКАО 
TACINDAN 
GÜNÜMÜZE 


eyyid Abdülhakim el-Hüseyni hazretlerinin vefat 

ettiği 1972 yılında Menzil son derece sade bir görünüme sahiptir. Bu sadeliğe yakışır bir nezakette merkad tacı inşa edilmiştir. Bu güzel eser köye öyle bir yakışmıştır ki Menzil”in remzi haline gelmiştir. Halen merkad tacı görüldüğünde Menzil akla gelir. 


Merkad tacının inşası bir-iki yıl kadar sürmüştür. 1974'te tamamlandığı söylenebilir. İlerleyen zamanlarda merkad genişletilmiştir. Bunun ilk ve en tabii sebebi, vefat edenlerin buraya defnedilmesidir. Mezarlık büyüdükçe yapıyı da 


büyütmek gerekmiştir. 


Merkad binasının and kubbesinin iç tezyind” 
tının 2019 - mar faaliyetlerinden sonra” 
ki hali: 


Merkadın mimari tarihçesindeki en büyük dönüşüm, Seyda Muhammed Ваза el-Hüseyni hazretlerinin 1993”te ahirete irtihâl etmesiyle gerçekleşmiştir. Menzil köyünün ilk kubbesi 
1993 — 1995 tarihlerinde merkad müştemilâtındaki yenilemede inşa edilmiştir. Bu zamana kadar caminin kubbesi olmadığı gibi köyde herhangi bir kubbe de yoktur. 


Günümüzdeki yapısıyla merkadın bölümlerini şöyle tarif edebiliriz: Merkad binası çevresinde bahçe ve mezarlar bulunur. İçeride ise ziyaretçilerin Kur'ân-ı Kerim okuyup dua edecekleri kısımla merkadın asıl kısmı birbirinden ayrılmıştır. 
Ziyaretçiler kabirleri pencerelerden görürler. Merkadın asıl, en iç kısmında ise merkad tacının altında Gavs-ı Kasrevi АБdülhakim el-Hüseyni, Seydâ Muhammed Râşid el-Hüseyni ve Gavs-ı Sani Abdülbâki el-Hüseyni hazretlerinin [kaddesallahu esrarahüm) kabirleri bulunur. Tacın çevresinde ise el-Hüseyni ailesinin fertleri ve yakınları medfundur. 


Merkad tacı ilk yapısıyla muhafaza edilmekle beraber zamanla onarılmış ve üzerindeki süslemeler yenilenmiştir. 


Merkad binası 2010-2013 ve 2019-2023 tarihlerindeki inşaat süreçlerinde genişletilmiştir. Binanın hanımlara özel bir giriş bölümü ve ziyaret alanı bulunmaktadır. 
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MERKAD 
ZİYARETİ 


erkada abdestli olarak gitmek gerekir. Kubbeli taç kapıdan geçtikten sonra merkadın iç kısmını göreceğiniz pencere solunuzda 

kalır. Sağınızdaki raflarda mushaflar, cüzler ve dua kitapları bulunur. İsterseniz bunlardan istifade ederek, isterseniz ezberinizden süre ve dua okuyabilirsiniz. Okuduğunuz süreleri önce Peygamber Efendimiz'in (sallallahu aleyhi vesellem), âlinin ve ashâbının (radıyallahu anhüm), sadat-ı kirâmın [kaddesallahu esrárahüm], merkadda medfun olanların ruhlarına hediye edersiniz. 


Şeyh Seyyid Abdülbaki el- Hüseyni hazretlerinin tarikat âdâbını anlattığı Minhâcü?s-Seni fi Adab-1 Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseynf isimli eserde, müridlere sâlihlerin kabirlerini şu şekilde ziyaret etmeleri tavsiye edilmiştir: 


“Kabir ziyareti yapmak isteyen mürid kapının eşiğinde bekler. Yirmi beş defa veya daha fazla istiğfar ederek gözlerini kapatır ve kabirde yatan zattan içeri girmek için izin ister. Sonra hayattaymış gibi edeple kabrine yaklaşır. Boynunu büker, ellerini bağlar. Ya orada yatan zatın yüzünün bulunduğu tarafa doğru ya da ayaklarına yakın durup şöyle der: 


“Allah'ın selâmı üzerinize olsun ey müminler diyarı. İnşallah biz de size katılacağız.” 


Daha sonra bir kez Fâtiha, üç kez İhlâs süresi okuyup kabirdeki sâlih zata hediye eder. İntisap ettiği hayattaki şeyhini önünde düşünüp râbıta eder. Kabirdeki sâlih zattan şeyhinin mânevifeyizleri kendisine vermesini isteyerek istimdadda bulunur. Sonra oturur ve Kur'ân-ı Kerim”den okuyabildiği bir süreyi özellikle Yâsin süresini okuyup sevabını kabirde yatan sâlih zata hediye edip dua eder.” 


Müridlerin bütün sâlihlerin kabirlerini ziyaret ederken uymaları gereken bu hususlar merkad ziyareti için de geçerlidir. 
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İLİM 
HAYATTIR 


ermümin, kendisini ilgilendiren temel dinibilgileri öğrenmelidir. İlmihal dediğimiz bu bilgilerin öğrenilmesi farz kılınmıştır. İlmihal, halin bilgisi demektir. Hangi halleri yaşayacaksak o hallerin helallerini, haramlarını bilmemiz lazımdır. Mesela bekâr birinin evlilikle ilgili dini bilgileri bilmesi gerekmez. Fakat damat veya gelin adayının nikâhtan önce İslâm'ın evlilikle ilgili hükümlerini öğrenmesi zorunludur. 


İlim ehlinden öğrenilir. Temel dini bilgileri sadece kitaptan, televizyondan, internetten öğrenmek pek tavsiye edilmez. Asıl olan, ehil bir hocadan yüz yüze ders almaktır. Çünkü hoca sizin seviyenize göre konuşur, anlayıp anlamadıgınızı denetler, Konularla ilgili akla gelen sorulara cevap verir. Oysa kitaplar ve diğer mecralar böyle etkileşimli bir öğrenim imkânı sunamaz. 
Ancak ihtiyaç halinde ya da imkân yoksa elbette diğer yollara başvurulabilir. 


İlmihal yani temel bilgiler öğrenildikten sonra, hükmü bilinmeyen bir durumla karşılaşınca yine ehil hocalara danışılır. Bu çok önemli bir husustur. “İlmin yarısı soru sormaktır” denilmiştir. 


Bununla birlikte bizden önceki kavimlerin çok soru sordukları için helâk oldukları da bildirilmiştir. Burada kötülenen; gereksiz, muhatabı sınamak için ya da laf olsun diye soru sormaktır. 
İnsanın içinde bulunduğu durumla ilgili soruları ise mutlaka sorması gerekir. “İnsanlara asıl lazım olan ilim, ne soracağını ve kime soracağını bilmektir” denilmiştir. Yani bir mümin ehil hocaları tanımakla, dini konularda kime soru sorulabileceğini kime sorulamayacağını bilmekle yükümlüdür, 


Peki, ehil hocalar kimlerdir? Fıkıh usulü kitaplarında, bir hocanın dini soruları cevaplayabilmek için hangi şartları taşıması gerektiği belirtilmiştir. Bu şartlar içinde Arapça bilmek, fıkıh usulü bilmek, ilgili hükümleri içeren âyet-i kerimeleri ve hadis-i şerifleri bilmek, sorularına cevap vereceği toplumu tanımak gibi maddeler vardır. Bu hususta ehl-i sünnet ve’l-cemaat itikadına bağlı, hak mezheplere tâbi olmak ise mutlaka gereklidir. Nitekim gayrimüslim biri bile dini bilgileri edinebilir ama ona soru sorulmaz, verdiği cevaba itibar edilmez. Hatta Soru soracağımız kişinin bizimle aynı itikadı paylaşması dahi yeterli görülmez; ilmiyle amel etmesi, güzel ahlâklı olması, ilmin izzetine yakışır bir üslup kullanması istenir. 


Allah Teâlâ müminleri böyle güzel rehberlerden hiçbir zaman mahrum etmemiştir. Öyle ki icâzetnamelerde silsile halinde yazan hoca isimleri selef-i sâlihine (rahmetullahi aleyhim], ashâb-ı kirâma (radıyallahu anhüm], Peygamber Efendimiz'e (sallallahu aleyhi vesellem) kadar uzanır. Demek ki Asr-ı Saadet”ten günümüze kadar ilim, sayısız silsileyle kesintisiz olaraknesilden nesile nakledilmiştir. Fani dünyaya hayat veren ilimdir. İlmi yaşatansa âlimlerdir. Onların vesilesiyle insanlar doğruyu, iyiyi, güzeli öğrenir. 


Menzil bir ziyaret beldesidir. İnsanlar buraya tevbe etmek, ahlâkını güzelleştirmek, İslâm'ı daha iyi yaşamak gibi amaçlarla gelir. Bu amaçları taşıyanların soruları olması gayet tabiidir. 
Bu vesileyle Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni (kuddise sırruhü) Menzile yerleştiğinden beri bu köyde dini sorular cevaplanmaktadır. Zaten Nakşibendi sâdât-ı kiramı [kaddesallahu esrarahiim], kendileri icâzetli oldukları gibi ilim talebelerini ve ehil hocaları her zaman yanlarında bulundururlar. 
Ziyaretçilerini ilmihal başta olmak üzere ilim öğrenmeye, bilmediklerini sormaya teşvik ederler. 


Menzil'de ehil hocaların ilim öğretmesi ve soruları cevaplaması için müstakil bir ilim meydanı bulunuyor. Bu meydan üç ana bölümden oluşuyor. Bu bölümler ilim meclisi, kütüphane ve kitabevidir. İlim meclisi, sohbet edilen ve soruların cevaplandığı kısımdır. Kütüphanede içecek ve tatlı eşliğinde kitap okunabilmektedir. Kitabevinde faydalı yayınlar satışa 


sunulmaktadır. 
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ALİME HÜRMET 


Ime ve âlime hürmet konusunda ecdadımızın çok 5 

olduğunu biliyoruz. Bunu hem tarih kitaplarından öğreniyoruz hem de günümüze miras kalan eserlerde görüyoruz. 
İlim kurumlarının en güzel ve sağlam şekilde inşa edildiğinin delili, nicelerinin hâlâ ayakta olmasıdır. Âlimlerin başlara taç olduğunun ispatı, eserlerinin bize ulaşma şeklidir. Öyle eserler vardır ki sadece el emeği göz nuruyla yazıya dökülmeleri yetmemiş, ezberlenerek kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. Tereke kayıtlarında kitapların tek tek, özenle nasıl miras bırakıldığını görmek bile atalarımızın ilme ve âlime verdiği kıymeti anlamak için kâfidir. 


Milletimiz ilme ve âlime hürmet ahlâkını muhafaza etmeye devam etmektedir. Tarihimizde olduğu gibi günümüzde de muhteşem ilim kurumları inşa edilmektedir. Menzil'in geniş avlusunda ilim için özel bir meydan ayrılmıştır. Bumeydandan ilim meclisine giriş yapılmaktadır. İlim meclisi ise ziyaretçilerin ihtiyaçları gözetilerek tasarlanmış özgün ve tam teşekküllü bir mekândır. İçinde sohbet edilebilmekte, ders işlenebilmekte, içecek eşliğinde kitap okunabilmekte, çekim yapılabilmekte, ekranlardan yayınlar izlenebilmektedir. 


— 


Tasavvuf tarihinde önemli biryeri olan çorba ikramı Nakşibendi südüt-ı kirâmının да çok üzerinde durduğu bir husustur. 


TASAVVUF 
VE ÇORBA 


ekkeyi bekleyen çorbayı içer” deriz. Tekkelerde çorba 

ikram edildiğini deyimlerimizden dahi biliriz. Hatta 

bir şeyin karşılıksız ikram edilmeyeceğini ifade etmek için “Burası Hacı Baba Tekkesi değil” sözünü kullanırız. Neden? 
Çünkü dervişlerin dergahlarında ikramlar karşılıksız olur. Bu çok eskiden beri böyle olmalıdır ki dedelerimizin, ninelerimizin dilinde bu tabirler vardır. Peki, ne kadar eskiden beri böyledir acaba? 


Asr-ı saadetten beri çorba ikram edilmektedir. Bizim keşkek dediğimiz bir düğün - bayram yemeğimiz vardır. Bu yemeğin saadet asrındaki ismi ceşişedir. Ceşişe, buğday başta olmak üzere hububatın dövülmesiyle ve içine et veya hurma katılmasıyla yapılır. Ashâb-ı kirâm (radıyallahu anhüm] ve Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) ceşişe pişirip ikram etmişlerdir. İslâm halifeleri bu güzel sünneti devam ettirmiştir. Böylece Haremeyn dediğimiz Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'de ceşişe ikramı “deşişe çorbası” namıyla yaygınlaşmıştır. 


Haremeyn”de deşişe çorbası ikramına büyük önem verilmiştir. 
Bunun için Abbâsi halifeleri hububat tahsis etmiştir, Memlük sultanları araziler vakfetmiştir. Osmanlı padişahları deşişe çorbasının vakfiyeleri için bir nazırlık tesis etmiştir. 
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ret etme fırsatı bulanlar hayret ederler. Hakikaten herhangi bir yerde temizliğe bu denli dikkat edilerek yemek pişirildiğini görmek pek mümkün değildir. 
Menzil çorbahanesi bu konuda standart oluşturabilecek seviyededir. 


Hazreti Ali'nin (radıyallahu anh) tasavvuf ehli tarafından çok sevildiği malumdur. Kendi döneminde dünyanın en güçlü devletinin yöneticisi olmasına rağmen buğday çorbası içmesi de doğal olarak örnek alınmıştır. 
Tekkelerde elbette zengin sofralar kurulduğu da olur. 
Mesela Menzil'de bayramlarda et yemeği ikram edilir. 


Ekmek hububattan yapılır. Dergâh çorbaları da genellikle hububattan olur. Menzil'de ikram edilen çorba bulgur çorbası, ekmek tam buğday ekmeğidir. Genel olarak hububatın tekke kültüründe çok önemli bir yeri vardır. Çünkü dervişler toprakla münasebet halindedir. 


Dergâhlarda sofra eksik olmaz. Çünkü misafir ağırlamayı severler. Tarih boyunca yolcular dergâhlarda mola verir, hacılar güzergahlarını buralarda duracak şekilde tayin ederler. Fakirler buralarda karınlarını doyururlar. Yani dergâhta misafir eksik olmaz. Bu misafirler de sadece mürşidin ziyaretçilerinden ibaret değildir. 


Çorbahanenin çıkışı duvardaki tablolardan ikincisinin arkasındadır. Koridordangeçildikten sonra bedestenin taç kapısına çıkılır. Böylece giriş ve çıkış yoğunluğunun birbirini etkilememesi sağlanır. 


Yemek ikramı dinimizde övülen hasletlerdendir. Dolayısıyla müminlerin tarih boyunca aşlar pişirip, sofralar kurup davet vermesi tabiidir, Ancak tekke kültüründe çorbanın özel bir yeri vardır. Bunun hikmeti ne olabilir, sorusuna cevap ararsak belki şu birkaç nakilden istifade edebiliriz. 


Hazreti Ali (radıyallahu anh] halifeyken Irak'ta ikametediyordu. İslâm devletinin başı olmasına rağmen halkın en fakirinin yediği yemeği yiyordu. Bu yemek buğday çorbasıydı. Haydâr-ı Kerrâr efendimizin [kerremallahu vecheh] çorbayı içtikten sonra ağzını kapattığını görenler bu durumu garipsediler. İnsanlar görmesin, canları çeker diye kapatıyor zannettiler. 
“Burası Irak, çok zengin bir yer, burada kimsenin buğday çorbasına ihtiyacı yok, neden kapağını kapatıyorsunuz?” 
diye sordular. O Raşid Halife”den, “Saklamak için kapatmıyorum, içine temiz olmayan bir şey girmemesi için kapatıyorum.” cevabını aldılar. 


Ehl-i Beyt'ten olan Hazreti Ali [radiyallahu anh] verdiği bu cevapla aslında müminlere sünnet-i seniyyeyi hatırlatıyordu. Nitekim yiyecek içecek kaplarının üstünü örtmekle ilgili pek çok hadis-i şerif vardır. 


Menzil'de de bu konu çok önemsenir. Çorba ve ekmeğin pişirildiği alanlara temizlikle ilgili özel tedbirler alarak girilir. Bu alanları sadece görmekiçin bile bu tedbirlere uyulması istenir. Çorba ve ekmeğin pişirilmesi ise çok hassas kurallara tâbidir. Bir şekilde bu alanları ziya-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Menzil'de sabah ve rından sonra, her çorbası Це ekmek ram sabahlarınd 


ikindi namazla- gün iki öğün bulgur ikram edilir. Bay- 

a bu ikramlara bayram yemeği eklenir. Zi kurulan sofralar yaretcilerden, 


i a, yapılan davetlere icabet etmeleri özellikle rica edilir. - 


ÇORBAHANE 


—— enzil'decokuzun süredir çorba ikram edilmektedir. Dolayı- 

— . Sıylakalabalıkhalinde işleyişin, sıralamanın nasıl yapılması 

3 gerektiği konusunda büyük bir tecrübe oluşmuştur. Bu tecrübeyi çorbahanenin bütün iç ve dış mekân düzenlemesinde görmek mümkündür. 


Çorbahane ilim meydanının camiye bakan cephesindedir. İlim meydanı iki taraftan ilim meclisi ile bir taraftan çorbahane ile çevrilidir. 
Çorbahaneye gitmek için merdivenlerden inilir. Revaklardan oluşan koridordan geçilir, iç kapılara ulaşılır. 


İç kapılardan geçildikten hemen sonra kaşık ve ekmek alınır. Çorbalar beş kişilik masaların ortasına konur. Taburelerin ve masaların genel tasarımı dairesel biçimdedir. Zaten bilindiği üzere bizim kültürümüz- de sofralarımız genellikle daire şeklindedir. Müminler sohbet, ders gibi faaliyetlerde halka olurlar. Halkanın yani çemberin her noktada merkeze uzaklığı aynıdır. Ayrıca her nokta hem başlangıçtır hem sondur. Köşeli dizilimlerde ise ister istemez bir hiyerarşi oluşur. Belki bu vesileyle belki başka sebeplerden bizim tarihimizde halka halinde bir araya gelmek daima rağbet görmüştür. 


Menzil bedesteninde, günlük ihtiyaçlar karşılanabilir, alışveriş yapılabilir, hediye — hatıra eşya satın alınabilir, yemek yenebilir, çay eşliğinde sohbet edilebilir 


(3 ( 
ВЕКЕКЕТ 
VARDIR 


ак! geleneğimiz büyük inceliklere sahiptir. Bunlardan 

biri de hayır kurumlarının gelir getiren dükkânlarla birlikte vakfedilmesidir. Bir caminin, medresenin, tekke veya dergâhın, fakir fukaranın karnını doyurduğu aşevi- nin para kazanmayacağı bellidir. Tam aksine buraların ayakta durabilmesi için sürekli bir gelir akışı olmalıdır. Ecdadımız bu hassasiyetle bir eser vakfederken gelir getirici kiralık mülklerle birlikte vakfetmiştir. 


Bedestenler çoğunlukla bağlı bulundukları külliyenin ihtiyaçlarını karşılamak için vakfedilmiş kiralık dükkanlardan oluşur. 
Bu vesileyle daha baştan, niyet itibarıyla bereketlidirler. Çünkü hayra ortaktırlar. İnsanlar bedestenden ihtiyaç duydukları ürünleri alırken, kendilerinin de istifade ettikleri bir hayır hizmetine katkıda bulunmuş olurlar. 


Bedestenden alışveriş yapmanın tek güzelliği bir vakfa katkı sağladığınızı bilmek değildir. Buralar günümüzdeki alışveriş merkezlerinin aksine, dükkânların komşuluk esasıyla inşa edildiği yerlerdir. Vitrinlerin yerinde çoğunlukla dışarı taşan tezgâhlar, iskemleler vardır. Çünkü esnaf sürekli olarak birbiriyle sohbet eder. Ziyaretçilerden asıl beklenti ise alışveriş yapmaları değildir. Muhabbet edip hal hatır sormaları, bir çay içmeden ayrılmamaları, birbirleriyle hemhal olmaları çokdaha önemli ve önceliklidir. 


MENZİL | 
BEDESTENİ 


edestenin taç kapısı, ilim meydanının ve pastanenin 

revaklarıyla uyumlu tasarlanmıştır. Avlu yeterince 

geniş ve açıkbir alana sahiptir. Revaklar ise hem gerektiğinde gölgelenip serinlemekhem de nispeten daha kapalı bir ortamda bulunmak için gayet uygundur. Merdivenlerden çıkıp bedestenin içine girdiğimizde de bu uyumun devam ettigini görürüz. Bedesten içerisinde, adeta Menzil’in büyük avlusunun ve revaklarının küçük bir örneğiyle karşılaşırız. 


Bedestenler günümüzdeki alışveriş merkezlerinin aksine, dükkdnların komşuluk esasıyla inşa edildiği yerlerdir. Vitrinlerin yerinde çoğunlukla dışarı taşan tezgâhlar, iskemleler vardır. 


MENZİL 
ÇAY OCAĞI 


enzil deyince ilk akla gelenlerden biri çaydır. Yarım 

asırdan uzun süredir burayı ziyaret edenlerin dilinden 

düşmez Menzil'de içilen cay ve yanında edilen sohbet. 
Eskiler, “Lokma karın doyurmaz, muhabbet artirir” derler. Menzil’de içilen çay bu sözün hakkını verir. 


Çayın muhabbetle demlendiğini biz millet olarak çok iyi biliriz. 
Sohbet edelim, hasret giderelim, görüşmeyeli neler olduğunu konuşalım, misafir olalım, ziyaret edelim anlamında “bir çay içelim” deriz. Menzil ise bir ziyaret beldesidir. İnsanların buraya gelmesinin asıl sebebi bellidir. Dolayısıyla tanışmak, hemhal olmak, dertleşmek için hem vakitleri hem de istekleri vardır. 


Menzil Çay Ocağı'nda yaşanan güzel hatıralara, edilen hoş sohbetlere nicelerinin eklenmesi kaçınılmazdır. Bedestenin bir cephesini tamamen kaplayan çayevi ziyaretçilerin en fazla vakit geçirdikleri mekânlardan biri olmaya devam edecektir. 


Menzil’in hanım ziyaretçileri, kendilerine ayrılan bölümde 
Menzil’deki bütün imkânlardan faydalanabilmektedir. 


HANIMLARA 
ÖZEL BİR 
KÜLLİYE 


enzil'in hanımlar bölümü yaz veya kış fark etmeksizin yılın her dönemi ziyarete açıktır. Ziyarete gelen 

her misafir baş tacı edilir, buradaki bütün imkânlardan istifade etmesi sağlanır. 


Hanımların ziyaret alanı planlanırken erkeklerin ziyaret alanındaki bütün imkânların hanımlar bölümünde de bulunmasına özen gösterilmiştir. Böylece hanım ziyaretçiler, çocuklarıyla birlikte; kendilerine tahsis edilmiş ziyaret alanında bütün günlük ihtiyaçlarını karşılayabilirler. 


Hanımlar kısmı iki ana bölümden oluşur. Bu bölümler avlu ve bedestendir. Avluda Gavs-ı Sâni Abdülbâki el- Hüseyni hazretlerinin haneleri, danışma kulübesi, merkad yolunun girişi bulunur. Gül yolu ile avludan bedestene geçilir. Bedesten kısmında çorbahane, restoran, kafeterya, marketler, kütüphane, giriş kapısı yer alır. 


Merkad ziyareti ve tevbe konusunda avludaki danışma kulübesinden bilgi alınabilir. 7 gün 24 saat hizmet veren bu danışma kulübesi hanım ziyaretçilerin her türlü soru, istek ve görüşlerine cevap vermek içindir. 
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KÜTÜPHANE 


anımlar bölümüne dışarıdan bakıldığında tam köşede yer 

alan, dikkat çekici yuvarlak kubbeli mimari yapı kütüphanedir. 

Kütüphane, özel mimarisiyle diğer tüm yapılardan ayrılarak âdetâ okumaya, kitaba ve ilme verilen önemi ifade eder. Mimari açıdan ilgi çekici bir nezakettedir, misafirleri günün her anı kitap okumaya davet eder gibidir. 


Bu kütüphane, dış cepheden yedi kemerli, cami mimarisini andıran yuvarlak söveli pencereleri ve on beşgen yapısıyla külliyenin yumuşak geçişli köşe noktasını oluşturur. Kütüphanenin içinde, dışcephesinde dikkat çeken pencereli her bir kemer için ayrı bir oturma alanı ve kütüphane —kitap rafları- planlanmıştır. 


Dış cephedeki bu on beşgen yapı aynı mimari çizgilerle içeride devam ettiğinden, yapının içi ve dışı tam bir uyum içindedir. Kubbesi içeride yüksek ve ferah biralan oluşturup, hanımlar için özel olarak tasarlanmış el işi tezyinlerle bezenmiştir. Dış cephede kalmayıp, iç mimaride de çeşitli dekorasyon öğeleri ile devam eden aynı mimari üslüp, kütüphanenin kitap raflarından meydana gelen ana tasarımını oluşturarak işlevsel bir role bürünmüştür. 


Aynıanda pekçok misafire hizmet verebilecek kapasitedeki kütüphane, birçok yayınevine ait yüzlerce kitap ve dergi ile misafirlerine istifade edecekleri zengin bir kaynakça sunmaktadır. 


Kütüphanede ayrıca çay ve kahve çeşitlerini kapsayan sıcak içecek servisinin yapıldığı mini bir servis alanı da bulunmaktadır. 


СОВВАНАМЕ 


orbahane: mutfak, çorbadağıtılan kısım ve misafirlerin 

yiyip içtikleri geniş alanla birlikte toplam üç bölümden 

oluşur. Kismi kapalı alanı olmakla birlikte yiyip içilen mekânı yarı açıktır. Buraya çorbahane denmesinin sebebi, misafirlere her sabah namazından ve ikindi hatmesinden sonra günde iki kez çorba, ekmek ikramının yapılmasıdır. Bu mekan, çorba ve ekmek dağıtımının dışında kalan zamanlarda da misafirlerin kendi yemeklerini yiyebilecekleri bir alan olarak sürekli açıktır, isteyen her misafir alandaki masaları kullanabilir. 


Misafirler, sabah ve akşam çorba ikramının olduğu saatlerde sıraya girerek birer kişilik geniş kâselerde çorba ve üçer adet ekmek alırlar. Gün içinde gelen misafirlerden akşam çorbası Saatine kadar kalamayacak olanlara, ikram zamanının gelmesi beklenmeksizin üçer adet ekmek ikram edilir. Hiçbir koruyucu katkı maddesi içermeyen bu ekmek dergâh ekmeğidir, mayası özeldir ve tarifi çok eskilere dayanır. Aynı şekilde ikram edilen çorba da dergâh çorbasıdır; ana malzemesi bulgur olan bu çorba son derece doyurucu ve lezzetlidir. 
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Tepeden gelen güneş işığı, vitray desenlerinde kırılarak yolu âhenkli bir renk cümbüşüyle aydınlatır, iç duvarlardaki parlak yüzeyli yeşil mermerler ve yolu boylu boyunca takip eden zarif ferforje pencerelerden süzülen ışıkda yine bu geçiş yolunun atmosferini destekler. 


GÜL YOLU 


osyal tesisin yer aldığı avluda, çorbahanenin hemen yanında 

tünele benzer, cam markizli, korunaklı bir geçiş yolu vardır. Bu 

özel yapı, içinde Şeyh Seyyid Abdülbâki el-Hiiseyni’nin (kuddise sırruhü] hanelerinin de bulunduğu dergâh avlusuna giriş yoludur. Üstü cam tavanlı, girişi ve çıkışı açık olan bu yolun geniş kemerli giriş kapısının üzerinde, yol tam olarak dergâha gider. 


Bu yola Gül Yolu da denmesinin nedeni, tavandaki vitraylarda gül nakışlarının işlenmiş olmasıdır. Pembe, yeşil ve mavinin tonlarıyla bezeli vitraydaki sarmaşık gül işlemeleri ince bir sanat işçiliği olup dergâh avlusuna çıkan bu geçiş yolunu nezaketle süsler. Tepeden gelen güneş ışığı, vitray desenlerinde kırılarak yolu ahenkli bir renkcümbüşüyle aydınlatır, iç duvarlardaki parlak yüzeyli yeşil mermerler ve yolu boylu boyunca takip eden zarif ferforje pencerelerden süzülen ışık da yine bu geçiş yolunun atmosferini destekler. 


MERKAD 
YOLU 


ergah avlusunu çevreleyen revakların, Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni”nin (kuddise sirruhü] hanelerine tam karşı cepheden > bakan kısmında, ortasında demir bir kapı bulunan iki birleşme yeri bulunur. Revakların birleşme yeri olan bu demir kapının iki yanındaki kırma çatılı yapıların ikisi de ayrı geçitlere bağlanır. Bu yapılardan danışma kulübesine yakın olan kısımdan El-Hüseynf ailesi fertlerinin hanelerine giden bir geçit ayrılırken, diğer yapıdan Gavs-ı Kasrevi Abdülhakim el-Hüseyni, Şeyh Seyyid Muhammed Râşid el-Hüseyni ve Gavs-ı Sâni Abdülbâki el-Hüseyni hazretlerinin [kaddesallahu asrârahüm) ve diğer El Hüseyni ailesi fertlerinin -ve onların kıymet verdiği sofilerin- kabirlerinin yer aldığı merkada giden özel bir geçit ayrılır. 


Bu geçit; hanımların mahremiyetini muhafaza etmek, gidiş gelişlerini daha rahat hale getirmek için özel olarak tasarlanmış; hatta Şeyh Seyyid Abdülbâki el-Hüseyni (kuddise sırruhü) bu projenin gerceklestirilmesi hususunda memnuniyetlerini dile getirmiştir. Geçit, yeraltı çıkışında üstü kapalı, yan kısımları hava ve ışık alabilen, şık tasarımlı ferforje kenarlıklarla özel bir geçiş yolu olarak devam eder ve Merkad’ın girişine yakın ikiye ayrılarak, ortada bir avlu bırakacak şekilde birleşip dikdörtgen bir şekil oluşturur, doğrudan merkada bağlanır. Mahremiyeti muhafaza etmesi için bu ferforjeli yolun her iki yanı da özel olarak ağaçlandırılmıştır. Ortadaki korunaklı avlu yine hanımlara tahsis edilmiş olup ziyaret avlusudur ve yaklaşık 250 metrekare genişliktedir. Bu avlu, ziyaretçilerine kalabalık zamanlarda ziyaret imkânı sağlaması açısından son derece kullanışlıdır. 
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